Kuruluş yık: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HUSNU 


BÜTÜN ÜLKELERİN İ 


Dün de valiler, emniyet ve milli eğitim müdürleriyle görüştü 


Demirel, önler paketi 
İçin Kamuoy 


©Bugünkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısında sıkıyönetimin genişletilmesi tartışılacak 


©Basbakan'ın bu hafta içinde Erbakan ve Ecevit'ten önlem paketi konusunda destek isteyeceği bildirildi 


ANKARA (ÖZEL) 

AŞBAKAN Süleyman Demirel'in, meclislerden geçirmeyi planladığı önlem paketi konusunda kamuoyu hauarlığı içinde olduğu ve geçen hafta sonunda başladığı görüşmeleri, bu haf- a içinde de yoğunlaştırarak sürdüre- 
:eği bildirildi. Hafta sonunda bütün iniversitelerin rektörleri ve akademi 


başkanlarıyla birer toplantı yapan De mirel, anarşi konusunda alacağı önlemler hakkında  -ktörler ve akademi başkanlarına bilgi verdi ve onların görüşlerini istedi, Dün de 36 ilin vali, emniyet müdürü ve milli eğitim müdürleriyle bir toplantı yapan Başbakan, il yetkililerine anarşinin önlenmesi konusundaki isteklerini bildirdi, Demirel'in bu hafta içinde, önlem paketinin özel gündeme alınmasına karşı çikan CHP ve MSP'nin lider leriyle birer görüşme yapacağı ve anarşiye karşı alınacak Önlemler konusunda destek isteyeceği bildirildi. 

Öte yandan, bugün toplanacak olan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında da sıkıyönetimingenişletilmesi ve kapsamı na silah kaçakçılığının alınması konusu tartışılacak 


po 


MSP Grup Sözcüsü 
Şener Battal: 


«Üç anarşist Vi yakalanacak diye m m Ye 
50 milyonu huzursuz | “ee 
edecek yasalara 

izin vermeyiz» 


12 Mart sıkıyönetim 
HABER MERKEZİ 


savcılarından 
H r 
Baki Tuğ’ un 
NARŞİYE karşı hazırlanan önlem paketiyle ilgili tartışmalar sürerken, MSP Grup 


gazetemiz aleyhine açtığı 
Sözcüsü Şener Battal, CHP Millet Meclisi Grup Başkanvekili Coşkun Karagözoğlu ve CGP 


tazminat davası 
Genel Sekreteri Orhan Öztrak: da konuya iliş- reddedildi kin görüşlerini açıkladılar 


MSP Grup Sözcüsü Şener Battal, anarşiyle ANKARA (ÖZEL) ilgili kanunların çıkması içi: gayret içinde ol- NKARA 9, Asliye duklarını söyleyerek, "Ancak birkaç anarşisti Hukuk Mahkemesi, 


bulmak için 50 milyon insanı huzursuz edecek 12 Mart sıkıyönetim dö- 
(Devamı Sa.7, Sü:9'da) neminin ünlü savcısı Ba- 


ki Tuğ'un, şeref ve haysiyetinin incitildiği gerekçesiyle gazetemiz sorumluları aleyhine açtığı 50 bin liralık ma nevi tazminat davasını reddetti 

(Devamı Sa.7. Sü.1'de) 


Maliye Bakanına göre IMF ile görüşmeler olumlu geçti 


ANKARA 

M ALİYE Bakanı 
İsmet Sezgin, IMF ile bir süreden beri, Ankara'da 


Başbakan 


Gazetemizin borcu kalmadı 


12 Aralık Çarşamba tarihi, Aydınlık 
çalışanları için sevinçli bir gün oldu. Bu 


sevincimize okuyucularımızı da ortak e- yapılan görüşdebilmek i için açıklayalım. melerin olumlu sonuç- 

Vatan gazetesine borcumuzun son tak- (Devamı, Sa. 7, Sü. 8'de) sidi olan 500 bin lirayı ödedik ve böy- -E 


lelikle borcumuz kalmadı. Gazetemiz yayına başlamadan 1 ay kadar önce Vatan gazetesini satın almıştık, Vatan yöneticileri ile yaptığımız anlaşmaya göre, toplam olarak 5 milyon 100 bin lira verecektik. Bu toplamın 1 milyon 300 bin lirasını peşin olarak, geriye kalan 3 milyon 
800 bin lirasını da aylık taksitler halinde 
ödeyecektik. Haziran 1978 , Eylül 1978, 

Ocak 1979 ve Aralık 1979 aylarında 500 
biner lira, arada kalan diğer aylarda ise 
125 biner lira olarak taksit ödemeleri 
yapılacaktı. 


TKP'li yönetim 
Maden-iş'i yarı yarıya eritti 
Sor iki yılda 
Maden-İş” ten 
32 bin işçi 
ayrıldı 
(Ayrıntılı haber işçi sayfasında) 


(Devamı, Sa, 7, Sü. 9'da) 


LERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


SALI 


ARALIK 1979 
500 KURUŞ 


- MHP İstanbul İl Merkezinin de bulunduğu Ülkücü Gençlik Derneği binasında Bomba 


ve Dinamit bulundu. 


abdi Y am 


Lağım suyu evlerini YE okullarda yatmak zorunda kalan va tandaşlar, sıraların üstünde yatıyor,yemek pişiriyor ve oturuyorlar. 


TIKP MERKEZ KOMİTESİ ÜYESİ MUSTAFA KEMAL ÇAMKIRAN: 


MHP kanlı tertiplere hazırlanıyor!» 


bombalanması, çe .. R 


OPEC toplantısı başladı 


Petrole yüzde 10-30 arası zam yapılması bekleniyor 


CARACAS 
ETROL İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC'in 
13 bakanı Venezuella'nın başkenti Caracas' 
ta yılın ikinci toplantısına başladılar. Ajansların bildirdiğine göre başkent Caracas, "Sıkıyönetimin hüküm sürdüğü bir kent" görümünde Venezüella güvenlik yetkilileri son zamanlarda özellikle Orta Doğuda şiddetlenen tedhiş eytemlerine karşı siki önlemler aldı 
2 gün sürecek olan 
toplantıda petrol üretim düzeyi, yeni fiyat ayar- 
(Devamı Sa.7. Sü.1'de) 


Petrol fiyatlarının artmasıyla ilgili incelememiz 


3. sayfada 


etmiş. 


—Basın- 


Lağım suyu basan evlerin sadece MİT gözüküyor. 


N gün önce lağım kanalının patlaması nedeniyle evleri su altında kalan Ferikoy Paşa Mahallesi sakinleri kendilerine tah- yor. 
sis edilecek yeni konutlarını bekliyorlar, Geçici olarak Feriköy Ilkokuluna ve 50. Yıl Li- 


Süper devletler Caracas'ta toplanan OPEC toplantısı sonuçlarından endişeli. 
dergisi Carter'in durumunu resimdeki gibi ifade 


Alman "Stern" 


Demirel hükümetinin önündeki 10 sorun 


e Beşiktaş katliamıyla ilgili soruşturma sürüyor 


eHergün gazetesi olayı, 
“MAP 1I 
Merkezinin arandığı” 


şeklinde verdi 


kullandığı 


Evleri lağım suları altında kalan 


PAŞA MAHALLESİ SAKİNLERİ YENİ KONUTLARIN! BEKLİYOR 


HABER MERKEZİ 


daki her sınıfta 2-3 aileb 


© “MHP'nin 


Sünnileri kışkırtmaya yönelik 

bir tertipti” 


e “MHP bir süreden beri bölgeye silah yığmaya yeniden başlamıştır” 


ANKARA (ÖZEL) 

ÜRKİYE İşçi Köylü Partisi Merkez Komitesi Üyesi Mustafa Kemal Çamkıran; MHP' 
nin Kahramanmaraş ve Pazarcık'ta büyük tertiplere hazırlandığına dikkat çeken bir açıklama yaptı 


GENİŞ HABER 
5. SAYFAMIZDA 


sesine yerleştirilen aileler, bir an önce sorunlarına çözüm gesiriimesini istiyorlar. Okullar. 
sirlikte ve içiçe kalı- } adet Yüksel diçk 


Konuyla ilgili olarak görüştüğümüz Paşa (Devamı Sa.7. Sü.3'de) 


e İstanbul İl Başkanlığı icin Fikret 


e Yönetim Kurulu önlem paketi ile 


» İsçi ve esnaf komiteleri 


saatlerinde toplanarak örgütsel sorunları görüştü. Yönetim Kurulu toplantısında ayrıca "ön: lem paketi" değerlendirildi madde olarak işçi ve esnaf komitelerinin çalışmaları tartışıldı. 


SORUN 4: PETROL Gia 


Here 


pH tMHË issISTANBU ilç 


bur i 

ALP il undulu bina ile Kartal d- { MHI besinin: Küçüpyalv temsilci Merkezi ilgi sinen ago sinyo iVIG V revilėrince. arandı. iel hazı İce rape bazı MUG aile KW 


binalar arandı 


MHP organı Hergün gazetesinin, dünkü sayısının birinci sayfa sında arama olayı bu şekilde sunuldu 


Bomba bulunan Ü6D eski merkezini MHP'nin 


belirtiliyor 


©MHP İstanbul il Merkezinin üst katında bulunan ÜGD eski İl 
Merkezinde ele geçen bombanın askeri bomba alabileceği 


ciuyor 
STANBUL (ÖZEL) 
h NETİM gö rinin, Mill yetçi Heweket Partisi İs tanbul fl Merkezinin bu lunduğu binada arama yaparken, eskiden UGD lokali olarak kullanılan üst katta güçlü bir tahrip kalıbı mesiyle ilgili gı devam 
Gençlik 
20 Mart 
ı itibaren kate alı- 


t) Merkezinin hemen je bulunan 
(Devamı Sa.7, Sü. 5'te) 


tahrip £ 

4 adet Tabanca 

3 adet Namiu 

15 adet Dinamit 

248 adet Kapsül 

331 adet Mermi 

Hergün gazetesi dünkü sayısında, MHP İl Merkezinin arandığını ancak, 

unsurunun 


ise, binada bulunan suç unsurlarının listesini yukarıdaki gibi açıkladı. 

Demek ki,suç unsuru konusunda Hergün gazetesi ile Sıkıyönetim ara sında görüş ayrılığı var. 


HPGenel Yönetim 
Kurulunda fesihler tartışıldı 


Gündoğan, İsmail Cem ve Prof. 
Nurettin Sözer'in adları geçiyor 


hükümetin asayiş programını da değerlendirdi 


çalışmalarına başladı ANKARA (ÖZEL) 


Genel Yönetim Kuru'n Genel Başkan Bülent Ecevit,başkanlışında dün öğle 


ve hükümetin asayiş programı da Yönetim Kurulunda bir üçüncü 


(Devamı Sa.7, Sü, 6 da 


18 Aralık 979 


Yerde yatmaya razıyız, 


tek vatanımıza dönelim 


Almanya'da cezaevinde kalan Türkiyeli mahkumlardan bir mektup aldık. İlle de vatanımıza dönelim cezamızı vatanımızda çekelim diyorlar. Bu arada eski Adalet Bakanı Mehmet Can'ın bol keseden yaptığı vaatlerden birini hatırlatıyorlar. 
*Hani yabancı ülkelerdeki mahkumlar cezalarını kendi ülkelerinde çekeceklerdi"diyorlar. 

Bilmem kaçıncı defa yazıyorum : Cezaevlerinde yatanlara yerine getiremeyeceğiniz vaatlerde bulunmayın. Cezaevindeki insan kendisiyle ilgili habere mim koyar ve hiç unutmaz. Hele umut verenlerini. Haberin arkası gelmeyip umutlar hayal kırıklığına dönüşünce cezaevlerinde huzursuzluk artar. Nasıl olsa yan dım "bundan sonrası ölüm düşüncesine dalan mahkum cezaevinde esrara da, kumara da cinayete de, kolayca sürüklenebilir. Bunlara bir de zindanci zihniyetine sahip yöneticileri eklerseniz, cezaevlerinde değil mahkumu topluma yeniden ka zandırmak, yepyeni bir suçlular kaynağı yaratırsınız, 

İşte, yabancı ülkelerdeki mahkumlar, gerçekleşmesi daha uzun bir süre alacak bir vaadin yerine getirilmesini bekliyorlar ve sabırsızlanıyorlar. Oysa, yabancı ülkelerdeki cezaevlerinde bulunan bütün mahkumların şunu bilmesi gerekli, Onların cezalarını kendi ülkelerinde çekmeleri yolunda çalışma vardır. 
Fakat sonuçlanmamıştır. Bugün için yabancı ülkelerdeki cezaevlerinde yatanlar daha bir süre yerlerinde kalacaktır. 

Almanya'da bir cezaevinden bize yazan Türkiyeli mahkumların duygularını dile getiren aşağıdeki mektubu, yabancı ülkelerdeki mahkum ların cezalarını kendi ülkelerinde çekmeleri için yapılmakta olan çalışmaların o hızlandırılmasına ve bir an önce sonuçlandırılmasına yararı olur düşüncesiyle yayınlı: yoruz: 

“Toplumun sosyal yapısından kaynaklanan yaralarla, şu anda Almanya'da cezaevinde yatmaktayız. 
Gazetenizin bize ulaşmasına müsaade eden Alman makamlarına bura- 


SöN SoZ 


712.1979—SİİR'T 


İçinde 2 nolu sağlık ocağı ile Trahom Savaş Başkanlığının bulunduğu eski hastane binasının kaloriferleri bözuk olmasından personel oldukça sıkıntı çekmektedir. 


Suların da akmadığı bu devlet 


Gazetemiz Özgür, Siyasal, Bağımsız gazete olarak günlük yayınından ite kaka alışabifdiğ imiz kadro ile tüm, çabalarımızdaki emek gücüyle birlikte haftalık yayınlanacak o] nu da üzülerek belirtelim. haftada bir çarşamba günleri çıkması da isregimi, kağıt bulabilmemize kal- 

A 


Yerel Basın, (Büyük başların tekellerin, çok bilmişlerin, viski kadehlerinde dünyayı toz pembe görüp halkımıza tepeden bakarak kalem oynatanların milyonluk satılık kalemler, süslü püslü salonlarda boy gösteren mirasyedi gazetevi-yazarlar, kapitalizmin kirli çamaşırlari içerisinde at koşturanların, İstanbul'a çöreklenmiş diğer üç büvük ikol atmış basın tröst ve yardakçılarınındeyimiyle ANADOLU basi-D oR döşeğine yatırılmış, BA-SIN Yasasının önünde eşit olmalarına rağmen doktorsuz, ilaçsız, sahipsiz yaşam sürmesine bizim ülkemizde göz yumuluyor 


Türkiye'nin 66 ilinde 599 yerel basın yn (Naylon-korsan basın hariç) halkın içinde, halkının sorunlarıyla el dizgileriyle çağdışı savaş veriyor. Büyük trajlı ofset baskılı boyalı basının aramıza üç beş kuruşluk göstermelik (o muhabirler saldığı bu ortamda, halkımızın dert ve sorunlarıyla ilgilenmek öyle dursun gazetemizin sali ağıt ve mürekkkep ederini bulabibilmek amacıyla gecemizi gündüzümüze katıyoruz! 


Gazetemizin daha önce alın te- a yayınlandığını söylüyorduk. 
Eİ etek öpmeden, yiğilçe mücadeie verdik, yine de öyle ama alınte- 


„œ "a e se 22.11.1979—ESKİŞEHİK 


, Bir kiloluk paket tuzun fiyatı 20 
liraya çıktı 


Daha önce 12,5 liradan satılan bir paket tuzu 20 liradan “atınaya başlayan bakkallar fabrikaların ñyat artırdığını söylediler 


Tekel'den kilosu 14 kuruşa iş- 


MAPUSANE 
GENEI A 


da teşekkür etmek istiyoruz. 

"Bu mektubumuzu Adalet Bakanlığı yetkilileri, sayın parlamenterler ve Başbakanın okuyacağını umut ediyoruz, Mecliste bu konunun üzerinde hassasiyetle durulmasını istiyoruz. 

"2081 sayılı kanunun uluslararası yargının değeri anlaşmasına göre, henüz imzalanmadığını sandığımız yurtdışındaki mahkumların (çoğunluğu Almanya'dadır) mübadele yasasına göre bir an evvel gerçekleşmesini diliyoruz. Bizler bir an evvel yavrularımızın, analarımızın, babalarımızın görüşlere gelebilecekleri, cıgaramızı, yemeğimizi, analarımızın, bacılarımızın bize getirebileceği cezaevlerine gelmek isliyoruz. 

“Cezaevlerimizin dolu olduğunu biliyoruz. Biz yerde yatmaya razıyız. 

“Hele burda, işçi sıfatı olmayan, turist olarak gelip kader kurbanı olan, kimsesi, parası olmayan mahkumlar ne yapsın” İşçi olanların ailesi, parası gelir. Bizim ise hiç kimsemiz yok. 

“Müzmin hastalığı olan, tedavisi pek mümkün olmayan mahkumlar ne yapsın? Asiması olan, kimse- siz bir mahkum burada ölüme terkedilmiş sayılmaz mı? 

“Burada insanca muamele görmekteyiz. Ama bizler gibi turist ve hasta olan mahkumlar valan hasreti aile hasreti ile ızdırap çekiyoruz. 

“Evet suçluyuz. Hükümet hepimizi alamıyorsa, bari turist olan, görüşmecisi olmayan hasta mahkumlar için ilgili Alman makamlarıyla görüşsünler. Bir çare bulurlar diye düşünüyoruz. 

"Bir defaya mahsus böyle bir şey yapılamaz mı? Hasta ve turist gelip mahkum olan bizleri Türkiye' de cezaevine aldırmaya çalışın." 

Nürenberg Cezaevinden Türkiyeli Mahkumlar (Adları bizde saklı) 


i SESLENİYOR 


Eski hastanenin kaloriferi bozuk, elektrikler arızalı ve 


sular akmıyor 


yapısında,tuvaletlerin de çalışmadıgı ve elektriklerin de arızalı olduğu anlaşılmıştır. 

Bu güzel binaya gerekli ilginin gösterilerek tüm sağlık kuruluşlarını içinde barındıran bir siteye dönüştürülmesini temenni ederiz 


Yerel basın çıkmazı 


rimiz kalmadı kurudu, kuruduk, kuruttular,. Elimizdeki (o kalemin, daklilomuzun tuşları dahi yazmaz oldu, Baskılar tehditler, 6 kez kırılan camlarımızın üzüntüsünü sinemize çeksek ~.. 

Anayasal hak ve özgürlüğümüz de bozuk düzen çıkarcılarının vurunlarına çomak soktuğumuzda e-Konağı ambargo ile karşılaşıyor, en içten dost bildikleriniz dahi ürkütülüyor, aramızdan uzaklaştırılıyö çeşitli oyunlara alet edilmekle aşbaşa kalıyorsunuz 


Yerel basın hele özgür gibi yayın organları milyonluk yolsuzlukların üstüne gitse de, gerçekleri tüm çıplaklığı ile ortaya serse de, halkın dili kulağı, gözü olsa da, bozuk düzen çıkarcılarının ipliğini pazara çıkar- sa da ismini Biga Çanakkale ili ve yurt çapında duyursa da, çıkar duzeninin acımasız halkaları içinde erimeye mahkum ediliveriyorsunuz 


Gençliği, işçiyi, köylüyü, dar gelirli memuru unutanlar, uyulmak isteyenler yerel basının gücünü kavra yamayanlar, bulundukları il ve ilçe halkı ile kaynaşan yerel basını da yok etmek istemeleri çağdışı kataların ürünüdür 


Özel sektöre sırtını dayamış ba sın dışında yaşama olanağı olmayan gazete ve gazeteci arkadaşlar käpanan gazete arşivlerine bakarak geleceğin Türkiye'sini tanımlayabilirler, bir de ülke yönetiminde söz sahibi olan parlamenterlerimizle isterlerse övünebilirler 


Yerel basının girdiği bataklı'ta halkımızla birlikte yoğrulduğumuz bilincinde en içten saygılarımı suna rım. Esen kalın. 


Bir paket tuz 
20 lira oldu 


lenmemiş tuz alan rafine tuz fabrı kaları yetkilileri ise ambalaj maddesi olarak kullanılan naylon torba fiyalının, nakliye için kullanılan mazolun fiyatının arttığını belirttiler. 
Fabrika yetkilileri tuzu toptan alarak bakküallara paketi 16 fira, 66 
kuruştan dağıttıklarını söylediler. 


——m— > S 


EÇEN yıllarda olduğu gibi bu öğrenim yılında da birçok okulda çeşitli gerekçelerle boykotlar ilan edilmektedir. Demirel iktidarının kurulmasıyla birlikte hayali MC'ler yaratarak şaşkına dönen ve gençlik içinde karamsarlik yayan sahte solcuların, önümüzdeki dönem boykot eylemlerini hızlandıracakları anlaşılmaktadır 
- CHP iktidarına dayaparak devrimcilik yapanlar, daha şimdiden "Faşistler gelirse ne pahasına olursa olsun öğrenimi sürdürürüz diye bir sorunumuz yok” diyerek, okulları terk etme- nin teorisini yapmaktadırlar. Bu amaçla da akılları estiği an boykot ilan etmekte ve okulu boşaltmaktadırlar. Bunun son bir örneği Ankara G.E, Enstitüsündeki boykottur. 29 Kasım günü, Dev-Yol grubu 'Töb-Der'e yönelen baskıları protesto' amacıyla boykot ilan etti. Öğrenciler- den habersiz alinan bu kararı uygulamak için sınıfları dolaşarak, 'boykot' ve 'çıkiyoruz' diyerek öğrencilerin sınıfları boşaltmaları istendi. 
Başta DGB üyeleri olmak üzere öğrenciler buna karşı çıktılar ve derse devam ettiler, Sonuçta, Töb-Der'e yönelen baskıları protesto etmek gibi haklı bir isteğin arkasına gizlenen boykotcular baskı ve tehditle beş- bin öğrenciden ancak 1000-1500 öğrenciyi boykota katabildiler. Burada bu örnek üzerinde fazla durmayacağım. Hemen hemen her gün bu tür boykotlara rastlamak mümkün, Bunların birçogunu gazeteler yazmıyor, kamuoyu duymuyor. Zaten boykotçuların da böyle bir amacı yok. 
1976 yılında okulların faşistlere terk edilmesine yol açan bu eylemler, bugün doğrudan öğrenim özgürlüğüne yönelen bir saldırı niteliğini almıştır. 


BOYKOTLAR ÜZERİNE 


Mahmut Özdemir 
DGBF Genel Sekreteri 


Okulları faşistlere hediye eden boykotlar 


1975 yılının ortaların- 
da MC iktidarının kurulması ile birlikte, gençliğe faşist saldırılar yogunlaşı. Bu saldırılar karşısında gençliğin can üvenliği, öğrenim özgürlüğü talebi yükseldi. Maceracılar izledikleri eylem çizgisi ile faşistlerin gençliği bölme ve pasifleştirme çabalarının imdadına yetiştiler. Gençliğin en acil talebini ve menfaatlerini bir tarafa iterek, kendi tekkelerine güç toplamak için gençligi dağıtan bir eylem çizgisi izlediler. "Biz mücadele ederiz, gençlik arkamızdan gelir' anlayışı ile boykot eylemlerine girişildi. Gençlikten tamamen kopuk bu eylemler sonucu birçok okul faşist işgal altına girdi. 


"Işçi mücadelesi sonuçlanıncaya kadar boykot' gibi sınırsız ve gençliğin menfaatini savunmayan boykotlarla gençlik dağıtıldı ve pasifleştirildi, İşi, 'Siz evinize gidin biz mektupla size boykot bitince haber veriz' noktasına vardıran maceracılar ve Üçlü Blok, sonuçta gençliğin faşist saldırılar karşısında dağılmasına Yol açtılar. İGD revizyonistleri ise bu karamsarlık ortamında güç topladı. 

Uzun boykotlar sonucu sene kaybetme ve okuldan atılma korkusu ile okula devam eden öğrencilerin hepsini faşistlik ve gericilikle suçlayan maceracılar, 'Biz okullara giremiyoruz, o halde okulları kapattıralım' diyerek bir çırpı- da işin içinden çıktılar. 


Anarşi ve kargaşalık siyasetinin hükmettiği boykotlar 


Dün izledikleri eyiem çizgisi ve boykotlarla okulların bir bir faşist işgal altına girmesine neden olan sahte solcular, bugün de tehdit, baskı ve sopa zoru ile boykot ilan etmektedirler. Yöntemler de aynı yöntemler. Ya sabah okulun kapısı tutulup,"Boykot var derse girmiyoruz" denir, veya sınıflara beş-on kişi giderek, 'Boykot var çıkıyoruz" der ve sınıfları boşaltırlar. Boykot var denildikten sonra boykota karşı çıkan veya tartışılmasını isteyen Öğrenci, öğretim üyesi "Boykot kırıcısıdır! ve bunlara'devrimci şiddet" uygulanmalıdır. Bu yolla öğrencilere boykot kabul ettirilmeye çalışılır. Devrimcilik adına yapılan bu eylemlerin devrimcilik ve öğrencilerin menfaatiyle bir ilgisi var mr? 

Adına ne denilirse denilsin okulların kapıları tutularak, baskı ile öğrencileri boykota zorla- 


mak, öğrenimi engellemektir. 

Faşistlerin, Demirel iktidarının o kurulmasın- 


dan cesaret alarak tekrar okullara toplu geldikleri. saldırı çağrıları yaptıkları bir dönemde, okulları boşaltan eylemler en fazla faşistlere hizmet eder. Eylemin adına değil muhtevasına ve doğurduğu sonuca bakmalıyız. 
Bugün gençliğe yönelen bir saldırı halini alan bu boykot eylemleri: 

1— Gerici bir iç savaş ve kargaşalık siyasetinin bir parçasıdır. Boykotçuların başında İGD adlı anarşi ve kargaşalık yara- 


OLAYLAR SORUNLAR GÖRÜŞLER 


tan örgütün o gelmesi bu gerçeği o bütünüyle doğrulamaktadır. 

2— Boykota öğrenciler değil bir avuç zorba karar vermektedir. Yani bizzat boykotun kendisi anti-demokratiktir. 


3— Boykotların haklı bir nedeni ve sınırı yoktur. Öğrenim özgürlüğünün olmadığı bir ortamda, 'Faşistlerin okula alınmaması için boykot gibi gülünç amaçlarla yapılmaktadır. 

4— Boykot öğrenimi engelliyor ve okulları terk etmeyi amaçlıyor. 
Bugün özel olarak faşist komandoların okullara saldırı emellerine yardımcı olmaktadır. 'Yarın boykot olacak gelmeyin" diyerek bir gün önceden konan boykotların sayısı az değildir. Dolayısıyla bu boykot eylemleri öğrencilerin o mücadelesini yükseltmemekte, aksine gençliği dağıtmakta ve mücadeleyi zayıflatmaktadır. 


Sahte solcu gruplar bugün bu eylemlerini savunamadıkları gibi kimin eyleme karar verdiğini de 
gizlemektedirler. 16 
Haziran günü İTÜ'de sahte solcu gruplar boykot ilan etti, Jandarma okula geldiğinde boykotçuların çoğu pencereden 
kaçtı ve jandarma 450 
öğrenciyi gözaltına aldı. 
Gözaltına alınanların içinde o boykotçular, poliste 15-16 Haziran olayları için boykot yaptıklarını gizleyerek, "Ayazağa meselesini tartışmak için Rektörü bekliyorduk". dediler. Doğru ve haklı eylem yapan, bunu savunur, Geçmişte devrimci öğrenciler koydukları boykot ve işgal komitelerinin kimliklerini gizlemedi ve eylemlerini her 


17 Aralık, Pülümür halkının bağımsızlık 
mücadelesinin taçlandığı gün 


Kapitalizm tekelleşip, emperyalizm olgusu or taya çıkmış, dünyanın her köşesi şu veya bu emperyalist tarafından pazar edinilmiş, dünyada paylaşılmayan bir karış toprak kalmamıştı.Fakat emperyalistler doymak bilmiyorlardı. 

Kapitalizmin dengesiz gelişme kanunu, yeniden, güce göre paylaşımı gerektiriyordu Emperyalistler, pazarlarına pazar, kârlarına kâr katmak için, birbirleriyle dalaşmaya devam ediyorlardı. 
Emperyalistler arasındaki dünya egemenliği mücadelesi, emperyalistlerin mal birikimi ve sermaye fazlalığı için duyulan pazar lalebine paralel olarak daha da sertleşti. İşte bu sertlik, dünyada ilk olarak emperyalist savaşa, bir paylaşım savaşına yol acıyordu 

İçlerinde Çarlık Rusyasının da bulunduğu altı emperyalist devlet dünyayı paylaşma savaşına tutuldu. Bu paylaşım savaşında ülkemiz İngiltere, Fransa ve Rusya tarafından saldırıya uğradı. Eski Rus carları sınırdan başlayarak ülkemizin Doğu bölgesini istila etmiş, Pülümür'e dayanmışlardı. Pülümür'ün yoksul halkı istilacılara teslim olmamış, direnmeye karar vermişti. 

Pülümür'ün yoksul köylüleri, başlarına musallat olan Rus çarlarını toprağından defetmek için geğirme ye başladilar. İstilacıları geldikleri gibi geri çevirmek ıçın halk arasında kurtuluş mücadelesi fikrini yayarak; çeteler kurup mücadeleyi başlattılar, Yoksul Pülümür halkı düşmana karşı amansız bir mücadeleye girmişti. 
Kadın erkek, genç. ihtiyar demeden omuz omuza verip taşıyla, sopasıyla, elindeki silahıyla, hem de devlet desteğinden yoksun olarak savaşa atılmıştı. Bu ölüm kalım savaşında Pülümürlüler esir yaşamaya ölümü yeğ tu- 


Ahmet Yaman 


TİKP Pülümür İlçe Başkanı 


tarak, topragına giren işgalci Rus ordularını kovmaya çalıştı, Ve sonuç olarak da, yarı-aç, yarı-tok olarak yokluk ve sefalet içinde olan Pülümürlüler düşman ordularını geri püskürttü. 

Sevgili Pülümür'ümüzü kurtarmak için verilen bu mücadelede halkımız nice şehitler verdi, Yüzlerce bağımsızlık savaşçısının kanı aktı. Ama, kazanan Rus çarları değil halkımız oldu. Bağımsızlik ve özgürlük oldu. Dünya halklarının mücadelesi ve bağımsızlığı her değerin üzerinde tulan halkımız Pülümürü 17 Aralık 1917'de istiladan kurtar dı 

Pülümür halkı, bu mücadelede dünyanın bütün anti-emparyalist güçleri- nin yakın desteğini gördü. Rus işçi sınıfı ve halkı da dahil olmak üzere, ezilen ve sömürülen yıgınlar, istilacılara karşı mücadele ederek bağımsızlık ve demokrasi bayraklarını dalgalandırdılar. 
Ve zaten halkın diren siyle karşılaşıp, Pülünür' ele geçiremeyen çarcrduları, Bolşeviklerin önderliğinde (o Rusya'da gelişen mücadelenin çarlığı devirip devrimi gerçekleştirmesiyle çekilip gitmek zoründa kaldılar Bu olay, Lenin'in önderliğinde Çarlığı yıkma mücadelesi veren Rus işci sinıfı ve halkının aynı za manda dünya halkları ve ezilen milletlerle dayanışma içinde olduğunu gösteriyordu Ve Rus Çartığının yıkıiması dünya ve ülkemiz halkına da hizmet ediyordu. Lenin'e saldıranlar kurtuluş mücadelelerine de sahip çıkamazlar. 

Pülümür halkı, geçmiş- 


te nice cefalar çekerek güzel Pülümür'ümüzden kanı ve cani pahasına 


kovduğu eski Rus Çarla- 


rmm yerini bu gün yeni Rus Çarları almış bulunüyor. Çar Brejnev, A merikan emperyalistlerini kat kat geride birakarak silahlanmış bulunuyor. 
Dünya hegemonyası için darbeler tezgahlıyor, işgallere girişiyor ve kargaşalık yaralıyor. Geçmişte Rus çarlarını kovan Pülümürümüz, bugün de yeni Rus çariarının işgal tehdidi altındadır. Ama Pülümür halkı yeni bir Rus istilasına karşı da tekrar silaha sarılacak ve bağımsızlığını savunacakur. 

Partimiz ve halkımız geçmişte olduğu gibi bu 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gün de atalarımızın bagımsızlıkçı geleneğini tilizlikle sürdürecek. Dünyanın ilk Milli Kurtuluş Savaşını başarıya ulaştıran fedakar Türkiye halkı ve onun bir parçası olan Pülümürlüler bu geleneğe gölge düşürmeyeceklerdir. 

Güzel Pülümür #müzün kurtuluşu mücadelesinde şehit olan yurttaşlarımızin anısı önünde saygıyla eğilir, gazilerimizi ve kurtuluş mücadelemizde emeği geçen tüm halkımızı kutlar, tüm Pülümürlüleri Partimizin emperyalizme, toprak ağalığına ve revizyonizme karşı yürüttüğü mücadeleye omuz vermeye ve yeni bir istilaya karşı aşiret ve parti ayırımı gözetmeksizin birleşip mücaleye cağırıyorum 


kartla cins ve miktarını be- I lirttiğim kartlardan ödemeli I olarak gönderiniz. l 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yerde savundular. Çünkü onlar haklı bir eylem yapmışlardı ve kamuoyunda geniş destek bulmuslardı. 


Devrimci boykot eylemleri nasıl 


olmalıdır? 


Her türlü boykot eylemi yanlış mıdır? Şüphesiz hayır. Az olmasına rağmen bugün de doğru boykot örnekleri vardır. 
Örneğin 12 Haziran günü Cerrahpaşa Hemşirelik ve Laborant Okulu 


öğrencilerinin o boykotu devrimci bir o eylemdi. 
Önemli olan eylemin 


hangi şartlarda, ne amaçla ve nasıl yapıldığıdır. 

Hemşirelik Okulu öğrencilerinin boykot eylemi öğrencilerin haklı taleplerini ileri sürüyor e eyleme öğrenciler tarıışarak karar veriyorlardı. 
Bu nedenle okulun 300 
öğrencisi de boykota kendi isteği ile katıldı ve bütün öğrenciler gerek polisin baskılarına, gerekse idarenin tehditlerine boyun eğmeyerek eylemlerini başarıyla sonuçlandırdılar. 

Bugün boykot eylemi- nin gençliğin mücadelesini yükseltmesi ve devrimci bir eylem olması için: 

1— Boykot haklı bir talebe dayanmalıdır. 
Boykotun haklı bir nedeni olmalı ve hedefi, sıniri belli olmalıdır. Ancak haklı bir neden etrafında öğrencilerin çogu birleşir ve mücadele eder, 15 Ocak günü İTÜ" de 3-5 MHP'li öğrenci geldi diye boykot ilan edildi. 3-5 MHP'linin okula alınmaması diye öğrencilerin bir talebi olamaz. 
Okulun öğrencileri de dahil hiç kimseden de destek görmez. Nitekim görmedi de. Boykot ilan eden sahte solcular dayakla öğrencileri boykota katmaya çalıştılar. 
Aynı anlayışla boykotun bir sınırını da belirlemek mümkün değil, çünkü her gün MHP'liler okula gelse her gün boykot ilan edilecek. 

2— Boykota öğrenciler karar vermelidir. Boykot eylemi öğrencilerin çoğunluğunu birleştirmesi için öğrencilerin iradesini yansıtmalıdır. Boykot eylemi öğrenciler içinde tartışılmalı ve demokratik bir şekilde oylanma'ıdır 

3— Boykot, gençliği mücadeleye seferber etmelidir. Boykot gençliğin mücadelesini geliştirmeli ve bir üst düzeye çıkarmalıdır. Bugün bu amaca hizmet eden boykot eylemleri her şeyden önce okulu terk etmemelidir: Öğrenciler okulda kalmalı ve sorunlarını tartışmalı, boykot eylemi öğrenciler içinde demokratik bir tartışma ortaminin yaratılmasına hizmet etmelidir. Öğrencileri evlerine ve yurtlarına gönderen boykot ey- 


lemleri gençliği dağıtmakta ve pasifleşmeye itmektedir. 


Sonuç olarak, boykot, öğrenci gençliğin demokratik haklarını almada, bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinde önemli bir silahtır. Ancak bugün gençlikten kopan bir avuç sahte solcu çete boykot adına anarşi ve kargaşalık körüklemekte ve öğrenimi engellemektedir, Gençliğe yönelen saldırı niteliğini alan bu boykot eylemlerine karşı çıkmadan öğrenim özgürlüğü mücadelesi yükseltilemez. Bu gerçeği gerek öğrenciler ve gerekse öğretim üyeleri gittikçe kavramakta ve her geçen gün bu boykot eylemlerine karşı çıkan öğrencilerin sayısı artmaktadır. 1976'larda maceracı bir eylem çizgisiyle geliştirilen boykotların okulları faşistlere hediye ettiğini acı tecrübeleriyle yaşayan gençlik, sahte solcuların baskılarına karşı direnmeye ve boykotları kırmaya başlamıştır. Aynı zamanda okulları yeniden faşistlere terk etmemenin yolu da buradan geçmektedir. 
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Bakar-kör! 


İçlerinden biri çıkıp bu fırsatı değerlendirebilmiş midir bilmiyoruz ama; Üniversite rektörleri, akademi başkanları için bu bulunmaz bir fırsattı, 

Başbakanla yaptıkları toplantıda hiç olmazsa aralarından biri çıkmalı ve Demirel'in gözlerinin içine baka baka 


şöyle konuşmalıydı: 

"İyi güzel, burada bir araya getirdiniz bizleri... 

Toplantıyı açarken yaptığınız konuşmada şiddet eylemcilerinin ve onların şeflerinin devletten maaş aldıklarını söylediniz. 

İsabet buyurdunuz. 

Fakat görüyoruz ki, sağ şiddet eyiemcilerini ve onların şeflerini devlet kadrolarına bizzat siz dolduruyorsunuz. 

Onları bol maaşla devletin kilit noktalarına getiriyorsunuz. ; 

Şu halde bu söylediklerinizle bir çelişkiye düşmüş olmuyor musunuz? 

Öyle ya, hem devletten maaş alan şiddet eylemcilerinden şikayet ediyorsunuz... 

Hem de bu şiddet eylemcilerini devlet dairelerine bizzat siz yerleştiriy orsunuz... 

Ondan sonra da bizi burada topluyor ve şiddet eylemlerinin önlenmesi, üniversitelerde 


ması için görüşlerimizi almak istiyorsunuz. 
Göstermelik bir toplantı olmuyor mu bu?" 


Evet... Üniversite rektörlerinden, akademi başkanlarından biri Başbakana bu ve buna benzer şeyler söyleyebilirdi. 

Hatta sağ eylemciler tarafından öldürülen üniversite profesörlerinden, öğretim üyelerinden örnekler de verebilirdi. 

Dahası, bu toplantının yapıldığı gün, İstanbul-Beşiktaş'taki bir kafeteryada patlayan bombanın yol açtığı toplu katliamı da gündeme getirebilirdi. 

Ardında bir kan gölü, ona yakın ölü ve onlarca ağır yaralı bırakan bu katliamı, "Ülküdaşlarımızın intikamını alıyoruz" diyen sağ şiddet eylemcileri üsüenmemiş miydi" 

Adı geçen katliamdan bir gün sonra sıkıyönetim ve emniyetçe MHP İl binasında yapılan aramada külliyetli miktarda dinamit lokumu ile bomba ele geçirilmemiş miydi? 

Kaldı ki, sağ şiddet eylemcileri ) MHP'den destek gördükleri ve bu parti- | nin açtığı komando kamplarında eğitil- | 


dikleri mahkeme kararlarıyla, emniyet raporlarıyla sabit değil miydi? 

Tüm bunlara rağmen, devlet daireleri- f ne MHP'lileri doldurmak şiddet eylemci- | lerini devlet eliyle beslemek değildi de neydi? 

Akademi başkanlarından, üniversite rektörlerinden biri çıkıp, işte bunları Demirel'in gözlerinin içine baka baka dile getirmeliydi. 
şiddet 


Ve ondan eylemlerine iki 


gözüyle birden bakmasını istemeliydi. 
Çünkü Demirel'in şiddet eylemcilerinin bir kesimine karşı gözü kördü... 
Bakar-kör! 
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gayı ve gerçekliği olduğu gibi anlatmayı sanatın ana ödevi sayan öğreti, dogalcılık. 2) Olanca kuvvetiyle (bağırmak)-Tersi akümülatörün kısa yazılışı, 
3) Tersi defa-Masonlar derneğine üye olan. 4)Haıralar-Süvari, 5) Bir nota-Mükemmel., 6) Bağırsaklar (eski dil)-Yugoslovya' da bir millet. 7) Zeytinyağlı bir yemek, 8) Sağlıklı, salim-Arapça. 


YUKARDAN AŞAĞI: 1) Belli başlı bir mesele üzerine ortaya atılan özgün düşünce am. 2) Yardakçılar-İskambilde bir kağıt. 3) Bir kimseye armağan kılan altın, küpe gibi şeyler-Bir emir. 4)'Üzüm'ün yarıs-Gemi durağı. 5) Az pişmiş (yumurta). 6) Başıboş gezen-Kimyada Kalsiyum'un sim gesi. 7) Bir çoğul takısırHayvan damı. 8) Dilimize Batı'dan gelen 'cilik, cilik’ anlamında bir takı-Tersi zamir 9) Bir haber ajansının simgesi-Lersi Niğde'nin bir ilçesi. 10) İsüla eden, kaplayan (eski dil). 11) Bir organımız-Kimyada Amerikyum'un simgesi, 12) Teşhis-Eksiği olmayan, 


b- 


REYRIUT/BONN 


Filistin Kurtuluş Örgütünün haber ajansı WAFA, Libya hükümetinin önceki gün FKö'nün 
3 temsilcisini daha sın:rdışı ettiğini haber verdi. 


Haberde, sınırdışı etme kararınn FKöÖ'nün Bingazi temsilcilerine iletildiği ve kendilerinin Libya'dan ayrıldıkları bildirildi 


, Bilindiği gibi FKö' 
nün Libya başkenti Trablusgarp'taki baştemsilcisi geçen hafta Libya'dan sınırdışı edilmisti. 


Öte yandan WAFA' 
nın haberinde FKÖ'nün, Libya rejimi ile arasında çıkan anlaşmazlık için bazı Arap ülkelerinin arabuluculuğunu istemediği belirtildi. 


FKÖ'nün 


yalnızca, 


LİBYA, 
FKÖ 


'NÜN 


7) 3 TEMSİLCİSİNİ 
DAHA SINIR DIŞI EDIYOR 


© Abu İyad, 
Kaddafi'nin 
“paralı devrim istediğini ve kendilerine de paralı askerleri gibi davrandığını” 
söyledi 


Libya rejimi tarafından Filistin halkına ve devrimine karşı yürütülen kuşkulu saldırının, bir Arap zirvesi çerçevesinde incelenmesini istediği kaydedildi, 
ABU İYAD'IN 
DEMECİ 


"ELFetih"'in o Merkez Komitesinin önceki gün 


bir toplantı yaparak bölgedeki son gelişme leri ve özellikle Lefkoşe' de öldürülen iki FKÖ sorumlusunu ele aldık ları belirtilirken, Alman ya'da yayınlanan hafta: hk "Der Spiegel" dergi sine sir demeç veren 
FKÖ güvenlik sorumlula: rından Abu İyad, Albay Kaddafi'nin "Paralı devrim istediğini ve kendilerine de paralı adamları gibi davrandığını" söyledi. 

Abu İyad, "Birçok kez Arap zirve toplantılarında Libya'nın FKÖ' 
yü parasal yönden destekleme kararı almasına karşın bugüne kadar hiç bir şekilde yardım görmediklerini açıkladı. Ajanslar, Kaddafi'nin FKÖ bütçesine 80-90 milyon lira arasında borcu olduğunu belirtiyor, 


Dünkü yazımızda, Batıdaki enflasyonun, ABD dolarının değer kaybetmesinin ve karaborsa piyasanın, petrol fiyatlarının artmasına yol açtığını belirttik. Bugün diğer etkenleri ve Sovyetler Birliği'nin durumunu ele alacağız. 


OPEC düşman değildir 


©Homeyni, işgalci öğrenciler 


ve Kutbzade, birbiriyle 


çelişen açıklamalar 


yaptılar 


Haritada, petrol dağılım hatları görülüyor. 


İRAN, 16 IRAKLI ÖĞRETMENİ SERBEST BIRAKTI 


Behinelerin 
Noel'den önce salıverilmesi bekleniyor 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

D EVRİK Şahın ABD'den ayrılarak Tanama'ya gitmesiyle birlikte İran'daki çeşitli güçler değişik ve çelişmeli tutumlar takındıklarını açıkladılar. 


Dışişleri Bakanı Kutbzade, rehinelerin Noel'den önce serbest bırakılabileceğini belirtirken, işgalci öğrenciler, Şah iade edilmedikçe rehinelerin salıverilmeyeceği şeklindeki taleplerini yinelediler. Bu arada Ayetul- 


JAPONYA 


@Moskova OPEC'i suçla.ken, müttefiklerine petrolü pahalıya satıyor 


Muzaffer Tunçağ 


Batılılar OPEC'e karşı dürüst dav ranmıyorlar, Bu ikiyüzlü tutumun en açık olanı petrolden alınan vergilerdir. "Arap Petrol Araştırma Merkezi" nin,'Arap Gazı ve Petrolü" dergisinin 
16 Kasım 1978 tarihli sayısında yayınlanan bir araştırmada, Fransız tüketicinin 1978 Haziranında bütün vergiler dahil bir varil petrole 40 dolar ödediği, oysa aynı tarihte OPEC fiyatının 12,70 dolar olduğu belirtiliyor. (Alttaki şekilde bu daha açık görülüyor) 

Buna göre, tüketici è ranın büyük bir bölümü vergiye gi yor. Öte yandan, vergi pay en, üretici ülkelere giden pay azalıyor. 

Türkiye için de böyle bir durum var, Ülkemizde benzin, litresi yaklaşık 20 liradan satılıyor. Oysa, OPEC taban fiyatına göre bir litre petrol yaklaşık 6 liraya geliyor. 

Batılıların OPEC karşısındaki ikiyüzlü tutumlarına başka bir örnek olarak da Kuzey Denizinden petrol çıkartan İngiltere ve Norveç'in davranışları gösterilebilir. Bu ülkeler kendi ihtiyaçlarından fazlasını karaborsada satıyor. 

"Newsweek" dergisinin yazarı A.Sampson, "düşmanı gördük, düşman biziz" derken, Batılıların ikiyüzlülüğünü teşhir etmektedir. 


AŞIRI KÂRLAR 


Geçen ekim ayında Carter, New Jersey Eyaletine gittiğinde, "Halka 


Sayılar "TİME,, ve "Les Echos,, dergilerinden alındı. 


Fıstık, Büyük Petrol Şirketlerine Milyarlar" pankartıyla karşılaştı. Bu, petrol sıkıntısı çeken Amerikan halkının büyük petrol şirketlerinin aşırı kârlarına gösterdiği bir tepkinin ifadesiydi. 

Beyaz Saraya sunulan bir gizli rapor ise, dünya petrol piyasasını elinde bulunduran "bir avuç" büyük petrol şirketinin ABD'de fiyatları yükselttiğini belirtiyor. (24 - 25 Kasım 1979, Hera'd Tribune). Ohio kârlarını geçen yılın aynı dönemine göre üç kat, Mobil, Exxon ve Gulf ise yüzde 97 - 
131 arası artırdı. 


Aşırı kârlar Avrupalı petrol şirketlerinde de görülüyor. "Newsweek" dergisinin (30 Mayıs 1979) yazdığına göre, geçen yıla oranla İngiliz BP şirketi, kârlarını 3 kat, Shell ise yüzde 
88 artırdı. Alman VEBA grubu, petrol ürünlerinin satış fiyatını, ham petrol fiyatlarındaki artıştan daha hızlı yükseltti ve büyük kârlar elde etti. 
Avrupa devletleri sözkonusu şirketlere ortak olduklarından, hükümetler petrol şirketlerinin aşırı kârlarından rahatsız olmuyor ama OPEC'e karşı çıkmaktan da geri durmuyorlar. 


STOKÇULUK 


Dünyada petrol darlığına yol açan başka bir neden de, özellikle ABD ve Rusya'nın çok miktarda petrol stoklamasıdır. 

Batı ülkeleri ve büyük petrol şirketlerinin depolarında 6 aydan fazla bir! 
süre yetecek petrol vardır. ABD'nin 


Hükümetin 


üretici ülkelerin 


payı 
= 2 A %15] kn 
1 Ocak 1979 1 Ocak 1974 1 Ocak 1979 Üretim 
ABD FRANSA masrafı 


Tüketicinin ödediği rafine petrol fiyatında çeşitli giderlerin dağılımı 


bu yıl stratejik stoğunu 330 milyon varilden 350 milyon varile çıkardığı bildiriliyor. 

OPEC Başkanı Otaiba şöyle diyor: "Sanayileşmiş ülkeler, stratejik depolama amacıyla dünya piyasasından günde 1,5 milyon varil emiyorlar." 


MOSKOVA'NIN DURUMU 


Batılı ülkeler endişeli bir şekilde petrol meselesini tartışıyor. Fakat Moskova yöneticileri de daha az endişeli değildir. Çünkü, dünya petrol üretiminde birinci sırayı alan Sovyetlerde üretimdeki. artış hızı düşüyor ve Sovyetler, Doğu Bloku ülkelerinin isteklerini karşılayamıyor. SSCB'de 1972-76 dönemi 5 Yıllık Planında petrol alanındaki büyüme yüzde 39 iken, bu, 1976-80 döneminde yüzde 30'a düştü. 

Sovyetlerdeki bu üretim düşüşü, petrolünün yüzde 80'ini Moskova'dan alan Doğu Bloku ülkelerini zor duruma düşürdü. Çünkü üretim düşüşünün yanısıra, Sovyetlerde döviz için Batıya petrol satma gereksinimi de ar~ tıyordu. Birim imalat için Ortak Pazar ülkelerine göre iki kat fazla enerji harcayan COMECON ülkelerinin ne kadar kötü duruma düştükleri ortadadır. (Polonya'da bir televizyonun yapımı için, Fransa'ya oranla iki kat 


daha fazla enerji harcandığı "Le 

Monde" gazetesinin 29 Mayıs 

1979 tarihli sayısında yazılı) 
COMECON ülkelerindeki petrol 


buhranı 1975'de kendini göstermeye başladı. 1975'de Sovyet petrolünün 
tonu 37 Ruble iken, 1979'da 70 
Rubleye çıktı. 

Ayrıca fiyat saptama yöntemi de değişti. 1974'den önce her 5 yılda bir fiyat saptanırken, şimdi fiyatlar her yıl "ayarlanıyor." 

"Le Monde''a göre Sovyetler Doğu Blokunu şu şekilde de sömürüyor: COMECON ülkeleri 1976-1980 arasında SSCB enerji sektörüne 9 milyar Ruble yatırmak zorunda bırakıldı. 
Bu, örneğin Macaristan'da toplam ya- 

Sovyetlere verilen bu krediler, uzun vadeli ve yüzde 2,5 gibi düşük faizlidir. Doğu Bloku ülkeleri Sovyetlere verilen parayı, Avrupa-dolar piyasasından bazan yüzdr 13'ü bulan faizle atınan borçlarla karşılıyor. 

Öte yandan, SSCB, petrolünü, Doğu ülkelerindeki mamul maddelerle değiş tokuş ediyor ama bu maddelere dünya piyasasına göre düşük fiyat biçiyor. 

Böylece (o Sovyetler (o görünüşte “müttefikleri"ne dünya piyasasına göre yüzde 80 daha ucuza petrol satıyor, ama bütün yan yüklerden sonra gerçek fivat, kağıt üstündekinin çok üstüne çıkıyor. Yine de Moskova ve Doğu Bloku ülkeleri OPEC'i suçla- 


maktan vazgeçmiyorlar, 


DÜŞMAN OPEC DEĞİLDİR 


Geçtiğimiz yaz enerji buhranından başı sıkışan ABD Başkanı Carter'a danışmanı Eizenstat şu aklı veriyordu: "Kendimize gözle görülür bir düşman seçmeliyiz. ' Amerikalıları OPEC'e karşı harekete geçirelim." 

Kremlin propagandası ise OPEC'in bir Amerikan numarası olduğunu yayıp duruyor.Bunu da başaramayınca, bu ülkeleri "ilerici" ve "gerici" diye bölmeye girişti, Moskova'nın da hedefi OPEC'e kara çalmaktır. 

Türkiye'de de, başta Ecevit'in danışmanları olmak üzere birçok kimse petrol sıkıntısından OPEC'i sorumlu tutan bir tutum alıyorlar. Oysa bunlara sormak gerek; Türkiye'yi her alanda petrole bağlayan, fuel-oil'e dayalı santraller kurdurtan, demiryolları yerine karayolu ulaşımını teşvik eden kimdir? OPEC ülkeleri mi? Dışa bağımlı Petrol Yasası OPEC ülkelerinin baskısıyla mı çıkarıldı? Beri yandan, başımız dara girdiğinde hiç bir. 
şart ileri sürmeden petrol yardımı yapan yine OPEC ülkeleri değil midir? Bir de şöyle düşünelim: Türkiye" nin petrolü olsa fiyatları artırmaz mıydı? Bu soruların cevapları dürüst bir şekilde verilirse, ülkemizde de sorunun içteki bozukluklardan kaynaklandığı görülür, Milli bir petrol siyaseti izlenire bu sorun çözülebilir. 

OPEC'e yapılan bütün suçlamalara rağmen bu örgütün dünyadaki gelişmeler karşısındaki tutumu esasta olumludur. OPEC'in petrol ambargosu, birçok Üçüncü Dünya ülkesine hammaddelerine sahip çıkma yönünde yol gösterdi, emperyalistlere darbe indirdi. Özellikle petrol üreten Arap ülkeleri Filistin halkının baş destekçisidir. Yine OPEC ülkeleri, dünyada yeni ekonomik düzen kurma mücadelesinin başını çekiyor. OPEC üyelerinin Üçüncü Dünyaya yaptığı ekonomik a gelince, ünlü Hollandalı İktisatçı Tinbergen, OPEC ülkelerinin Gayrı Safi Milli Hasılalarının (GSMH) yüzde“ 2'sini yardım olarak verdiklerini, bu miktarın Batıda yüzde 0,3 olduğunu söylüyor. (NATO Dergisi, Nisan 1975) Suudi Arabistan, Kuveyt ve Arap Emirlikieri ise GSMH? 
lerinin yüzde 8'ini gelişmekte olan ülkelere yardım olarak veriyor, ki bu dünya çapında bir rekordur. OPEC 1974'de Üçüncü Dünyaya 16-17 milyar dolar yardım yaptı. Haziran 1979' daki Cenevre OPEC toplantısında da 
800 milyon dolar verilmesi kararlaştırıldı. Kısacası, OPEC bugün Üçüncü Dünyanın mücadelesinde çok önemli bir rol oynuyor. Yalnız Venezüella Cumhurbaşkanı Luis Herrera Campins'in dediği gibi, "Sanayileşmiş ülkelerin nanevralarını göğüsleyebilmek için örgüt içinde birlik şarttır." 


BİTTİ. 


lah Homeynı, Şahın Pa: nama'ya gitmesi karşı sında öfkelenerek, "Carter'ın ikinci kez seçilemeyeceğini" öne sürdü. 

Öte yandan İran Panama'ya yaptığı petrol satımını durdurdu ve İslam Devrim Konseyi Panama hükümetinden 
Şahı iade etmesini istedi. 

ABD İran'a ekonomik ambargo uygulanması için çeşitli seviyelerdeki temaslarını sürdürürken, Tahran yönetimi ekonomik ambargodan çekin- 


mediğini bir kez daha ilan etti. 
ke 
İran Dışişleri Bakanı Sadık Kutbzale Amerikan "US News 


and World Report" dergisi muhabiri ile yaptığı röportajda, rehinelerin Noel'den önce serbest bırakılabileceğini söyledi. 
Şahın ABD'den aynlarak Panama'ya sığınma: sını "İran devriminin bir zaferi" olarak yorumlayan Kutbzade, rehinelere iyi davranıldığını ve bun dan böyle de iyi davranılacağını sözlerine ekledi. 
Amerika'nın Sesi Radyosu ise, Kutbzade'nin "Biz rehineleri Uluslararası Komitenin yapacağı yargılama sırasında tanık olarak dinleyeceğiz" şeklinde konuştuğunu ileri sürdü. 

Şahın Panama'ya gittiğini öğrenen Ayetullah Homeyni ise "Carter'a ö lüm!" şiarı ile başladığı açıklamasında oCarter'in seçilme şansını tanıamen yitirdiğini öne o sürdü. 
Uluslararası bir mahke menin ABD'nin İran'a karşı uyguladığı siyaseti yargılaması gerektiğini belirten Homeyni, ABD' nin "İran'da yükselen İslam dalgasının başka ül kelere de yayılmasından korktuğunu" söyledi Homeyni, rehinelerin yargılanma tarihi konusunda ise bir açıklama yapmadı. 

50 ABD'liyi 4 Kasım 
gününden beri rehin tutan Müslüman öğrenciler ise Kutbzade'nin açıklamasını tepki ile karşıladılar. İşgalci öğrenciler Şah geri verilmedikçe rehinelerin serbest bırakılmayacağını ve yargılanma tarihinin bir an önce açıklanması gerektiğini söyledilü; 

Bu arada İran hükümetinin, Hürremşehir'de geçen hatta tutuklanan 
16 Iraklı öğretmeni serbest bırakacağı öğrenildi. 
Irak hükümeti bu konuda İran'a 48 saat süre tanımıştı. İran, sürenin bildirilmesinden bir saat sonra öğretmenlerin salıverilmesini kararlaştırdı. 

Öte yandan Homeyni'nin taraftarlarının Oluşturduğu İslam Cumhuriyeti Partisi dün Tahran'da düzenlediği 5 bin kişilik bir gösteride yabanci basin mensuplarını 


Kınadı. ABD KUŞKUL! 

Kutbzade'nin rehine lerle ilgili açıklaması konusunda bir gazetecinin sorularını cevaplayan 
ABD Başkanı Carter, rehinelerin Noel'den önce salıverilme haberinin memnunluk verici oldu ğunu söyledi. Ancak Be yaz Saray kaynakları İran Dışişleri Bakanının açık lamalarını şüphe ile karşılarken, İranlı yetkililerin daha önce yaptıkları çelişmeli açıklamaları ve açıklamalar ile eylemler arasındaki zıtlığı hatırlatiyor 


İn 


İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher, ABD'ye 


giltere 


Başbakanı 
Thatcher, 


Carter'la görüştü 


LONDRA giderek Başkan Carter ile 


görüştü. Thatcher - Carter görüşmesinde İran - ABD anlaşmazlığı, Rodezya 


sorunu, NATO ve Avrupa ABD dostluğu ile ABD'ni tının sona erdirilmesi konularının yeraldığı bildirildi. 


IRA 5 İNGİLİZ 
ASKERİNİ ÖLDÜRDÜ 


BELFAST 

K UZEY İrlanda'da beş İngiliz askeri, bindikleri taşıtın Dungannon yakınında bir mayına çarparak havayd uçması sonucu öldüler. 
Pazar gecesi de iki gencin ateş açması sonucu 
40 yaşında seyyar satıcı bir Protestan öldürüldü. 


Beş İngiliz askerinin öldürülmesi olayının $0- rumluluğunu İrlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA) üstlendi. Tedhişçi'örgüt Noel dolayısıyla İngilizleri Kuzey İrlanda'dan sürme savaşına ara vermeyeceklerini duvurdu. 


Öte yandan, İngiliz polisi yaptığı baskınlar sonucu 24 kişiyi yakaladı. Yakalananlardan dördünün IRA üyesi olduğu ve Londra'da tanınmış birini kaçırmayı planladıkları açıklandı. 


n İrlanda'ya silah sevkiya- 


Geçen ` mayıs ayında Başbakan oluşundan bu yana ilk kez ABD'ye giden Thatcher'e Dışişleri Bakanı Lord Carrington eşlik ediyor. 


Bayan Thatcher iki günlük ABD ziyareti sırasında ayrıca ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosunun bazı üyeleri ile görü- . 
şecek ve bugün BM'yi ziyaret ettikten sonra, Chase Manhattan Bankası Başkanı David Rockefeller'in onuruna vereceği AA yemeğine gidecek, 


Ateşkes 


imzalanana dek 


5 kıtadan 


KISA HABERLER 


SALT-2' nin başkanlık seçimlerinden 


sonra ele alınması istendi Bir grup senatör, ABD Başkanı Carter'a gön- 


Zimbabve 
Yurtsever 
Cephesi 
" yasadışı ” 


derdiği bir mektupta, SALT-2 Anlaşmasını o- 


naylama tartışmalarının Temsilciler Meclisi ve Senato gündeminden çıkarılmasını ve 1980 Kasımında yapılacak olan Başkanlık seçimlerinden 


sonraya ertelenmesini istediler, 


Irak” ta 4 kişi idam edildi Irak Haber Ajansının bildirdiğine göre, aralarında iki eski devlet adamının bulunduğu dört kişi pazar günü Bağdat'ta asılarak idam edildi. 
idam edilenler yabancı şirketlerden rüşvet almak ve bu şirketlere gizli bilgiler vermekten suçlu bulundular. Aynı suçtan iki kişi de ömür 


boyu hapis cezasına çarptırıldı. 


İdam edilenlerden ikisinin, Sulama Bakanlığı eski Müsteşarı Said Malik El-Ali ve Bakanlık Mühendisi A bdülfatih El-Ravi olduğu bildirildi. 


Türkiye-Kıbrıs Karma 


Ekonomik Komisyonu toplandı e 


Türkiye-Kıbrıs Türk Yönetimi Karma Ekonomik Komisyonu 4. dönem toplantısı dün Ankara'da başladı. Ticaret Bakanlığında yapılan ve 
5 gün sürecek toplantılarda, ticaretin geliştiril- 


mesi ve ulaşım konuları ele alınacak. 
Kıbrıs Türk Yönetimi 


sayan Başkanlık ediyor. 


heyetine Ticaret 
Sanayi ve Kooperatifler Bakanı Taşkent Ata- 


sayılacak 
LONDRA 


ABD Başkanı Jimmy 
Carter, 12 yıldan beri Rodezya'ya (o uygulanan Amerikan yaptırımlarını pazar günü resmen kaldırdığını açıklarken İngiltere Dışişleri Bakanlığının bir sözcüsü, ateskes anlaşması imzalanana kadar "Yurtsever o Cephe''nin yasa dışı sayılacağını ve Rodezya'da siyasal faaliyette bulunmalarına izin verilemeyeceğini söyledi. 
Diplomatik gözlemci-' 

"Yurtsever Cephe" temsilcilerinin henüz Londra'dan ayrılmadığına dikkati çekerek, ateşkes görüşmelerinin resmi olmayan kanallardan sürdürülebileceğini, aksi halde Rodezya'da büyük çapta çarpışmaların kaçınılmaz olacağını belirttiler. 


Puşkin Meydanında ne oldu? 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

Evet "Emperyalist ajanların ye 
ai bir yalan haberi örtaya çıktı." 17 
Aralık tarihli 'Politika"' gazetesinin bu başlığı herhalde en çok TASS 


ve Novosti ajansları için geçerlidir. 


Önce APN (Novosti Basın Ajansı) gözlemcisi Boris Bannov'un açıklamasına bakalım: 

"Puşkin Meydanının tam karşisında bulunan Novosti Basın Ajansının kapısından çıktım. Anıtın, yanında hiç bir demir barikat görmedim. Burada bir grup öğrenci toplanmıştı. Anıta çiçek koydular. 
Kanepelerde emekliler dinleniyordu. Genç aşıklar aralarında konuşuyorlardı. Yirmi kişi ""Rossiya''sinemasında gösterilen Amerikan filmi "Vikingler" için fazla bilet sordu, Kucaklarında ve çocuk arabalarında çocuklariyla analar, babalar, resim sehpasıyla bir ressam, ellerinde projeleriyle mimarlık enstilüsün- den dort öğrenci vardı. Bir tek gösterici bile yoktu." 

Bu tasvir edilen yer neresidir? 
Cenneti âlâ... 

' -“Politika” yazarları kendilerini bu havaya kaptırıp öyle bir mest olmuşlar ki, haberin bir başka yerinde, "70 aralık günü, tüm Sovyet halkı gibi bütün hakları güvence altına alınmış olan Moskova halkı,bir toplantı düzenleyerek Batıda insan haklarının nas! çiğnendiğini ortaya koymuştu" diye yazmaktan kendini alamamış. 


Olayı bir de Fransız “Le Monde” gazetesinin Moskova'daki muhabiri Daniel Vernet'ten dinleyelim: 

MOSKOVA'DAKİ PUŞKİN MEYDANI BİR SESSİZ GÖSTERİ-Yİ ENGELLEMEK AMACIYLA "ONARIM" GEREKÇESİYLE KA-PATILDI. (Başlık) 

"Muhaliflerin Uluslararası İnsan Hakları Günü olan 10 Aralıkta Puşkin heykeli çevresinde düzenledikleri geleneksel sessiz gösteri bu yıl yapılamamıştır. Alanın çevresinde mevzilenen polisler, aralarında resmi olmayan Poiski (Araştırmalar) dergisinin yazarı Oleb Paulovski ve derginin bir başka yazarı Vladimir Sorokine'nin eşi bulunan yaklaşık 
30 kişiyi yakalamışlardır. Puşkin 
Meydanı da "Onarım" nedeniyle resmen kapatılmıştı. Gösteriye katılmak isteyen diğer muhalifler de evlerinde veya işyerlerinde polisler tarafından alıkonulmuştur." 

“Leningrad'da ise, Kazan Kilisesi önünde toplanan 50 kadar sesiz gösterici, “gözyaşartıcı gazlarla dağıtılmıştır. (12 Aralık 1979, sayfa 6) 

"Le Monde", Oleb. Pavlovski ve Bayan Sorokine'nin bir iki saat sonra serbest bırakıldığını da bildiriyor. (14 Aralık 1979. s.6) . 

Gösteri yapıldı mı, yp mı? Politika nın yazdığı gibi, 'Moskova halkı Batıda insan haklarının nasıl çiğnendiğini ortaya koymus mudur?" Yoksa APN gözlemcisinin dediği gibi, “Bir irk gösterici bile yok muydu?" 


Bir öğretmen, bir polis bir AP vebir 
MHP yöneticisi öldürüldü 


@Etlik' te kahvehane taranmasıyla ilgili 5 kişi 


gözaltına alındı 


HABER MERKEZİ 

Dün saat 14.30 sıralarında Ünye'nin Tabakhane Irmağı üzetinde bulunan köprüde meydana gelen olayda, iki öğret- 


menden biri öldürüldü, diğer! ise yaralandı. 

Ünye Cumhuriyet 
Savcısı Fahri Baykan'ın 


yaptığı açıklamaya göre, dün saat 14.30 sıralarında sağ işli olarak bilinen iki ilkokul öğretmeni İsmail Taşh ve İsmet Ürer, Tabakhane deresi köprüsü üzerinden geçerlerken iki grup tarafından yaylım ateşine tutuldular, Öğretmenler- den İsmail Taşlı, olay yerinde öldü, arkadaşı İsmet Ürer i.e, ayağından yaralanarak Ünye Devlet Hastanesinde tedavi 


altına alındı. Olaydan sonra 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 


Ankara'da 


Ankara'da dün akşam saat 18.00 sıralarında Çinçin Bağları semtinde bir polis öldürüldü, diğeri ise yaralı olarak Ankara Hastanesine kaldırıldı, 

Çinçinbağları'nda devriye gezen polis ekipleri, durumlarından şüphelendikleri bir grubun hüviyetlerini kontrol için arabadan indiler, Bu sırada kimlikleri tespit edilemeyen bu kişilerce açılan ateş sonucu Mithat Tür- 


Kasa Soyuncusu 


na, »ibw nlik kuvvetlerinin n nasıl soyduğunu gösterdi. 


ker adındaki polis memuru olay yerinde öldü, diğer polis memuru Özer Karatepe, yaralı olarak Ankara Hastanesine kaldırıldı. 

Öte yandan Etlik semünde önceki gün beş kişinin yaralanması olayıyla ilgili olarak beş kişi gözaltına alındı, Etlik Kuyuyazı Caddesinde bulunan Uyanık Kıraathanesi önceki gece bir grup komando tarafından önce taşlanmış daha sonra da kurşunlanmıştı. 
Olayda biri ağır olmak üzere beş yurttaş yaralanmıştı. İlgililer gözaltına alınan sanıkların kimliklerinin o açıklanmasını sakıncalı bulduklarını ve soruşturmanın devam ettiğini söylediler. 

TİKP Ankara İl Başkanlığı Kırıkkale Lisesi Müdürü Rıfat Dumurtekin'in öldürülmesi üzerine yaptığı açıklamada, Dumurtekin'in okulda birliği ve huzuru savunduğu için hedef alındığını be- 


lirtti. 
' 
Uşak'ta 

Uşak'ın Eşme ilçesi 
AP İlçe Başkanı Nevzat Alpay kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayarak başına vurulan sert bir cisimle öldürüldü. 
Olay üzerine ilçede sıkı güvenlik önlemleri alın- 
(Devamı Sa.7, Sü.7'de) 


soygunu anlattı 


A ZAFER BAŞAR 
Bir süre önce Beyazıt 'taki Yapı ve Kredi Bankasını soyan ve soygundan sonra yakalanan Ertuğrul Boztu- 


ezaretinde banka şubesini 


Dün yapılan tatbikatta bankaya büyük önlemler altında getirilen Boztuna, çok soğukkanlı görülüyordu. 
Soygunu en ince ayrıntısına kadar anlatan Boztuna, 


pişman olmadığını söyledi. 


DEVRİMCİ GENÇLİK BİRLİĞİ ÜYESİ SBF ÖĞRENCİLERİ: 


"Öğretim üyelerimizin, öğretimin sürmesinden yana tutumunu destekliyoruz” 


ANKARA(ÖZEL) 
Ankara (o Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde okuyan Devrimci Gençlik Birliği üyesi öğrenciler, öğretim üyelerine, açık bir mektup yayınladılar. 

DGB üyesi SBF öğrencileri, yayınladıkları mektupta, okulda, öğretim üyeleri ve fakülte yönetimi hakkında, yeni siyasi şartlara uygun olarak tavır değiştirdikleri şeklinde bir söylenti yayıldığına dikkat çekip, bu kanı- ya katılmadıklarını belirterek şöyle diyorlar : 

“Bu söylentileri yayanlar kendi eylemleri ile, fakülte yönetimi ve öğretim üyelerimizin tutumları arasındaki bugünkü büyük farkı görmemekte midirler?" 

Mektupta, fakültede sürdürülen maceracı çizgi- nin öğrencileri Sıkıyönetimle karşı karşıya getirdiği ve okulun kapanmasına neden olduğu söyleniyor, Öğretim üyelerinin bu konudaki tavrının, öğrenimin sürmesinden yana olduğu belirtilerek şöyle deniyor: 


"Biz, öğretim üyelerimizin fakültemizde öğrenimin sürmesinden yana olan kararlı tutumlarnı olumlu buluyor ve destekliyoruz. 

“1960'larda, 1971'lerde ve MC'lere karşı üniversite özerkliğini ve bi lim. özgürlüğünü öğrencilerle birlikte en önde savunan hocalarımızın degiştiği düşüncesinde değiliz. Prof. Ümit Yaşar Doganay, Doç. Bedrettin Cömert, Prof. Cavit Orhan Tütengil ve diğer hocalarımız bu uğurda canlarını verdiler. Hocalarımız tavizkar davrandıkları ve teslim oldukları için değil, aksine direndikleri için saldırının baş hedefi olmuşlardır." 

SBF'li öğrencilerin mektubunda son olarak şu görüşlere yer veriliyor: 

“Sayın öğretim üyelerinden isteğimiz, öğrenci arkadaşlarla diyaloglarını artırarak, bu sorunun üstüne kararlılıkla yürümelidirler. Hepimizin okulumuzdaki sorunun güvenlik önlemleriyle çözülemeyeceğinde birleştiğini tahmin ediyoruz." 


TİKP MERKEZ KOMİTESİ ÜYESİ M. KEMAL ÇAMKIRAN: 


A 


«Yetkilileri uyarıyoruz! 
- Kahramanmaraş'ta MH 


- Kanlı tertipler hazırlıyor!” 


© "Tertibin başında Maraş MİT yetkilisi Mülazım var” 


© "MHP'nin bombalanması, Sünnileri kışkırtmaya yönelik 


bir tertipti” 


@'MHP, bir süreden beri 


bölgeye silah yığmaya yeniden 


başlamıştır” 


@” Mezhep kavgası kışkırtanlar ve halkı birbirine kırdı “mayı 


isteyenler, TİK 


P'yi önlerinde 


engel olarak görmektedirler” 


Urartulardan kalma Harput 
Kalesinin taşları aşağıya yuvarlanıyor, eski hamamlar, kümes hayvanları barınağı oluyor, ilgilenen yok... 


Tarihi eserlerimizin üstüne basıp 


geçiyoruz 


Urartular zamanından kalmış ünlü Harput Kalesinin ve 15, yüzyıldan kalma camilerimizin içler 


acısı hali, 


(Fotoğraf: AYDINLIK) 


ŞAHİN TUĞAY 
Yüzlerce tarihi eserlerimizin olduğu Elazığ'a bağlı Harput nahiyesindeyiz. Bu şirin nahiyemiz Osmanlılara, Urartulara, Artukoğullarına ait tarihi eserleriyle ün salmıştır. Harput'un ilk girişinde, Harput Sancak Beylerinden Karaçinzade Ahmet Bey tarafından 1515 yılında yapılmış Ahmet Bey 
Camisi ile karşılaşıyoruz. Ama ne yazık ki cami tamamen yıkılmış, taş taş üstünde kalmamış, içerisi çöpten, pislikten dolup taşmıştır. 
Yanlız camiye bitişik olmayan minare halen ayakta. Onun ömrünün ise zaten çok kısa olduğu görülüyor. Harput kalesi, Ulu Cami, Kale hamamı, Manzur Baba türbesi, Sarahatun Camisi, Arap Baba türbesi, Kurşunlu Camisi ve daha nicelerinin durumu da Ahmet Bey Camisinden farklı değildir. Hele hele 1556, 
1557 yılları arasında 
Artukoğulları tarafından yaptırılan Ulu Cami gibi bir şaheserimiz, bugün ortadan ikiye bölünme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Urartular zamanının eseri olan Harput kalesi yer yer yıkılmış, taşlar kale bendin- den ta aşağılara kadar yuvarlanmışlardır. 
Konuyla ilgili olârak görüştüğümüz o Harput Belediye Başkanı Bedri Sanaç, belediyenin bu eserleri onarmasının maddi olarak mümkün olmadığını belirterek şöyle konuştu: 


"Durumu Turizm 


YURTSEVER ÖĞRETMEN: 


"TÖB-DER YÖNETİCİLERİ SERBEST BIRAKILMALIDIR” 


ANKARA(ÖZEL) 
Yurtsever Öğretmen 
Grubu Türkiye'de kargaşayı yaratanların Töb-Der yöneticileri olmadığını belirterek, Merkez Yürütme Kurulunun altı üyesi ile dokuz şube baş kanının hâlâ bırakılmamasını üzüntü ile karşıladıklarını ve serbest bırakılmalarını istediklerini bildirdi. 

Anarşiyle tutarlı mü cadelenin cinayet şebekelerinin üzerine yürümekle verilebileceğini söyleyen Yurtsever Öğretmen Gru- 


bunun açıklaması şöyle: "Can güvenlikleri olmayan, geçim sıkıntısı içinde bulunan öğretmenler 


huzursuzluk içindedir. 

Bu huzursuzluk, Töb-Der yöneticilerini tutukla- 


makla giderilemez. Aksine kargaşalık daha da artar. Yapılacak iş çan güvenliği ve öğretim özgürlüğünü sağlamak, öğretmenlere sendika hakkını tanımaktır." 

Yurtsever Öğretmen 
Grubu açıklamanın sonunda, çok az öğretme- 


nin katıldığı 29-30 Kasım boykotuna karşı çıktıklarını, tutuklu bulunan Töb-Der yöneticilerinin de karşı olmasını olumlu karşıladıklarını belirtti. 


———— 


KAYIP— Nüfus hüviyet cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. 


Nejat ÇİMEN 


KAYIP— Nüfus hüviyet cüzdanımı kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisi hükümsüzdür. 

Dilek SAYDI 


Bakanlığına ve Turizm Genel Müdürlüğüne bildirdim. Hatta Turizm Genel Müdürüyle bizzat kendim görüştüm. Gerekli tedbirleri alacaklarını belirttiler. Fakat bu güne kadar herhangi bir girişimde bulunmadılar. Yavuz Sultan Se lim'in Palu Sipahi Beylerinden Cimşit Bey tarafından yapılan Cimşit Bey hamamı var. Şimdi Vakıflar Bölge Müdürlügüne aittir. Yerli, yabancı turistlere kapalıdır. Belediyeye verilmesi yerli yabancı turistlere açılması için belediye olarak Vakıflar Bölge Müdürlüğüne baş vurduk. Olumlu cevap alamadık. Harput'un 
5 km ötesinde buzluk 
mağarası var. Çok meşhurdur. Yazın içi buzlarla kaplı, kışın ise içi çok sıcak. Mağara derin olduğu için merdiven döşemek ve ışıklandırmak gerekiyordu. 

“Bu kadar tarihi eserlerimizin bulunmasına rağmen herhangi bir turistik tesis o yoktur. 
Gelen yerli ve yabancı turistler rahatça ihtiyaçlarını okarşılayamamaktadır. Belediye olarak tesis falan yapmayı düşündük. Ama imkanlarımız burn el vermiyor. İller vankasından aldığımız ödenek dışında bir gelirimiz yoktur. 

“Her yıl buraya 250 
binin üzerinde yerli, 3 
binin üzerinde yabancı turist gelmektedir. Bu ise ülkemiz için önemli bir gelir kaynağıdır. Turizm ve Tanıtma Bakanlığının bu soruna eğilmesini istiyoruz" dedi. 


istanbul'da fuel-oil bitti 


İSTANBUL 

Trakya bölgesinde 

her türlü akaryakıt 

darlığı başlarken, İstanbul'da fuel-oilin bittiği bildirildi. 

Petrol darlığının üç 


gün daha süreceğine işaret eden yetkililer, hastaneler için yeter- li yakıtın bulunduğunu, ancak sanayi yakıt 


eksikliğinin (o kendini hissettirdiğini söylediler. Özel konutlara ise ancak yeniden hastane ve sanayi kesimine yaht „verildikten sonra tahsisat ayrılacağı ifade edidi N 


ANKARA (ÖZEL) 

ÜRKİYE İşçi Köylü Partisi Merkez Komitesi Üyesi Mustafa Kemal Çamkıran, MHP nin Kahramanmaraş ve Pazarcık'ta büyük tertip lere hazırlandığına dik kat çeken bir açıklama yaptı. 

Mustafa Kemal Çamkıran, MHP ve onun dev let içine sızmış yandaşlarının, devlet olanaklarını kullanarak Pazar cık'ta intikam eylemleri kışkırtmakta olduklarını ve MHP'siyle, istihbaratçısıyla, Apocusuyla, Devrimci Halkın Birliği grubuyla, karanlık güçlerin TİKP'ye karşı tek merkezden yönetildiği belli olan tertipler içinde olduklarını belirtti. Bir süre önce TİKP Pazarcık ilçe yöneticisinin evinde kurşunlanarak yaralanmasıyla başlayan tertibin nasıl geliştiğini Çamkıran gazetemize şöyle anlattı: “GÖRÜLMEMİŞ OLAY; 

HASTANE 

KARAKOLUNDA 

İŞKENCE" 

“Kahramanmaraş İl 
Yönetim Kurulu üyemiz ve eski.Pazarcık İlçe Başkanımız Yusuf Uçar'a Numune Hastanesi karakolunda 4 saat süreyle işkence yapıldı. Seyfi Kur- 


tal'ı kendisinin vurduğunu kabul ettirmeye çalıştılar, Oysa böyle bir 


şey yoktu. Çünkü Yusuf, olay sırasında kendi köyündeydi. Seyfi'yi arkadaşlarının vurduğu, dışardan bir silahlı saldırı olmadığı yolundaki söz- de suç ikrarı Pazarcık Emniyet Amirliğinde çeşitli arkadaşlarımıza işkenceyle kabul ettirilmek istenen.noktalardı. Karakoldaki bu uygulama herhalde oradaki polislerin kendiliklerinden yaptıkları bir iş değildi. Maraş'tan onları yönlendiren bazıları vardı şüphesiz“ 

TERTİBİN BAŞINDA 
MARAŞ MİT 
YETKİLİSİ MÜLAZIM 
VAR 

"Kahramanmaraş MİT 
Şefi Mülazım, olaya olağanüstü bir ilgi gösterdi. 
Soruşturmayı bizzat yürüttü ve işkenceli sorgulamaları yönetti. İlçe Jandarma Komutanı İsa Öztürk kendi yetkisi içinde olmadığı halde soruşturmaya aktif olarak katıldı, 

"Ertesi gün Anadolu Ajansı bir haberinde, olayın faili olarak Apocuların yöredeki önde gelen lerinden İsmail Uğraş'ın 


yakalandığını bildirdiği halde, daha sonra Uğraş esrarengiz biçimde soruşturma dışında birakıldı. 

"Polis, evi kurşunlayanların peşine düşecegine, evin içinde çatış- 


ma olduğu ve Seyfi'yi ar kadaşlarının vurduğu id diasını ortaya attı. Arkadaşlarımızı dövdüler, işkence ettiler ve korkutmaya çalıştılar 
«Polis iddiasını kanıtlamak için esrarengiz bir mizansen hazırladı ve de lilleri evde dördüncü kişinin varlığını ve Seyfi nin bu kişi tarafından vurulduğunu ispatlayacak biçimde tahrif etti “Dışarıdan iki silahla ateş edilmişti. Biri 9 mm lik diğeri ise 7.65 mm.lik. 
Pencere camında ve perdede tartışmasız bu silahlara ait izler var. Elimizde bulunan çok açık kanıtlara karşılık soruşturmayı yürüten üçlü, 7.65lik tabancanın içeriden kullanıldığını iddia ediyordu ve kroki buna göre düzenlenmişti. 
“7.65 çapında silaha ait bazı kovanlar evin içinde bulundular, Dışarıdan içeriye kasten taşındığı açıktır. Bu kovanları kim içeriye taşıdı? 
Olaydan yarım saat sonra eve nöbetçi konulduğuna göre şüpheler emniyet üzerinde toplanmaktadır 
"Polis içeriden ateş edildiğine ilişkin delil olarak perdelerdeki bazı kurşun deliklerini gösteriyor. Öyle ki perdedeki bazı deliller pencerenin kırık olmayan camlarına rastlamaktadır. Bu delikleri kim açmıştır? Perdeyi suç delili olarak kullanan emniyetten başkası böyle bir durum yaratahilir mi? Şüphesiz ki ha- 


, 


yır. 

“Polis kendisine tanik olarak başvuran gençleri de gözaltına aldı ve onların işkenceyle ifa delerini değiştirmelerini sağlamaya çalıştı. Polis, ifadelerinde tarif et tikleri saldırganlar ken dilerine benziyor -diyerek tanık gençleri suçladı. Polis neden tanıkları ifadelerini işkenceyle de ğiştirmeye zorluyordu? 
Bu suç değil midir? 

“Arama zabıt varaka sında bina sahiplerinin imzası yoktur. Polis olayı tepetaklak eden bir zabıt varakası tutmuştur, Polis niçin yasal usule başvurmamıştır? 

“Araştırmalarımızın gösterdiğine göre kesinlikle söyleyebilirim ki, başını İstihbarat Şefi Mülazım'ın çektiği üç yetkili olayı saptırmak, delilleri değiştirmek ve suçluları aklamak gayreti içine girmişlerdir. Bunun için baskı ve işkenceye başvurmuşlar, açıkça yetkilerini aşmışlar, yasadışı bir soruşturma içine girmişlerdir. 

"Belki İstihbarat Şefi Mülazım'ın da üstünde yer alan yasa tanımaz yö neticiler vardır. Ama görüldüğü kadarıyla Pazarcık'ta soruşturmayı saptırmaya ve Partimize karşı yöneltmeye çalışan kişi ile Adana Numune Hastanesi karakolunda Seyfi Kurtal ve Yusuf Uçar'a aynı yönde gerçek dışı suçlamaları kabul etürmek için baskı yapan polisleri harekete geçiren aynı kişidir. MİT dışında bir cihaz bunu sağlayamaz. Bu açıktır." 

SÜNNİLERİ 

KIŞKIRTMAYA 

YÖNELİK BİR TERTİP MHP'NİN 

BOMBALANMASI 

"MHP ilçe binası 1 
Aralık günü 6.30'da bombalandı. O sırada bina- nın yakınında buluran camide cemaat namaz kılmaktaydı. Açıktır ki, bombayı koyanlar Sünni cemaatı tahrik amacını da güdüyorlardı. Ama amaçlarına ulaşamamışlardır. 

"Bu olay yukarıda isimleri verilen tertipçiler tarafından Seyfi Kurtal' ın vurulması olayıyla birleştirilmeye ve Partimiz. 
suçlanmaya çalışıldı. Olay gecesi arkadaşlarımız gözaltına alındılar ve işkenceyle MHP'nin bombalanması kararının il ve ilçe yöneticilerimiz tara-Tından alındığı ve uygu landığı tarzında ifade ver meye zorlandılar. Müla zım da olay gecesi Pazar cık'ta bulunuyordu. 

“Dikkat çekicidir ki Kahramanmaraş Sıkıyönetim Yardımcısı Sayın "Tuğgeneral, Emniyet Müdürü kanalıyla MHP yö nelicilerini uyarmak gereğini hissetmiştir. Tertipler sökmeyince, Pazarcık Emniyet Amirliği Mehmet Örüm adlı gençten MHP'yi bombaladığına ilişkin işkenceyle al dığı ifadeden vazgeçmek ve Örüm'ü serbest bırakmak zorunda kalmıştır” NİÇİN 'TİKP'Yİ HEDEF 

ALIYORLAR? 

“TİKP, Alevi-Sünni çatışmasına kesinlikle karşıdır. Partimizin MHP' nin Kahramanmaraş katliamı tertibine karşı mücadelesi hatırlardadır. Olaylardan önce de sonra da TİKP, mezhep kışkırtıcılığına karşı mücadele etti. Tertipçi MHP ve Kontrgerillanın o üzerine yürüdü. Suçluları teşhir etti halkın iddianamesini hazırladı. Partimizin tutumu ve mücadelesi sadece Aleviler için değil aynı zamanda geniş Sünni kitleler için de tek güvencedir. Partimiz Pazarcık'ta birliği ve barışı temsil ediyor. 

“Bu yuzden mezhep kavgası kışkırtanlar, halkı birbirine kırdırmak isteyenler TİKP'yi kendilerine engel olarak görmektedirler. Bütün sahte solcu gruplar Partimizi ve yöneticilerimizi karalamaya girişmişlerdir. 
Bunun yanısıra MİT, Partimizi anarşinin içinde göstermeye yönelik bazı tertiplere girişmiş, sahte solcu grupların yöneticilerini korur bir tutum benimsemiştir. 

(Devamı Sa.7'sü 4'de) 


Çatıdaki çatlak 


— Tahrip gücü çok yüksek bomba, Bir kutu dinamit lokumu, Dört tabanca, Çok sayıda mermi... Ne yapacaktınız bunlarla? Bombaları savunma aracı olarak mi saklıyordunuz? Yoksa yi- 


ne piyes pıovası mı? , 


- Yok efendim, bizimle ilgisi yok. 

— Anlayamadım, nasıl ilgisi yok? Yani siz koymadınız da, başkaları mı koydu demek istüyorsunuz? Hani malum, sizin partide bir sürü ajan var. Çin ajanları, Rus ajanları falan... 

— Öyle değil efendim. Yani bu bombalar bizim partide bulunmadı. Parti merkezinin çatı katındaki boş bir odada bulundu. 

— Allah, Allah, Bu bomba ve dinamitler de hep size yakın yerlerde bulunuyor. 

— Eh, hayatta buna benzer bir sürü garip 


rastlantılar oluyor. 


— Doğru, zaten sizde hiç şans yok. Hep başınıza böyle kötü rastlantılar geliyor. Mesela ne- 


dense Çocuk Esirgeme 


Kurumunun çatı 


katından bomba çıkmıyor da, sizden çıkıyor. 
Veya Lüks Nermin'in garajında bomba pattamıyor da, MİSK'in garajında patlıyor. 

—Ne bilelim. Hem sonra binada başka bir sürü dernek var, ÜGD falan... 

— ÜGD kapatılmamış mıydı? Hani sıkıyönetim ilan edilince, sıkıyönetime yardımcı olmak için lokallerimizi kapatıyoruz diyerekten? 

— Kapanmış mıydı? Ha, öyle ya. Şey. Belki kapatırken orada unutmuşlardır. 

— Kapatılırken unutmuş, ya da kaçarken düşürmüş gibi bir şey. Bu demekler galiba daktilo, kağıt, kalem yerine bomba, dinamit,tabanca gibi şeyler bulunduruyor. Giderken de bunları unutuyor... Peki ama, Beşiktaş'taki kafeteryada bomba patladıktan sonra iz sürülmüş, izler oradan sizin binaya kadar gelmiş. 

— Koskoca bina, İçinde sadece biz mi varız? 

— Yani yine aynı hikaye. 

— Hem zaten o kafeteryada bomba patlaması da oldukça karışık ve karanlık bir iş. 


— Nasıl? 


— Bir kere Türk İslam Birliği diye bir örgüt hakkında emniyet raporu yok. Bu bir şaşırtma- 


ca olabilir. 


— Doğru ya, siz bu işleri iyi bilirsiniz. Hani Cavit Orhan Tütengil'in yanına da Anti-Terör Birliği yazısı bıraktığınız gibi... 

— Sonra ihtimaller üzerinde bir düşün, Mese- 


la bomba 


imal edilirken patlamış olabilir. 


—Yani adamlar o kadar kişinin bulunduğu kafeteryada, masanın başına oturmuş, bomba imal ediyorlarmış. Herkes de merakla, ne yapıyorlar diye onları seyrediyormuş. Birdenbire gümmm... Bomba patlamış. Öyle mi? 

— Öyle de olabilir, başka türlü de. Mesela zaman ayarlanmasında bir yanılma veya elektronik sistemde meydana gelen bir arıza. 

— Doğrusu bu konuda senin uzmanlığın tartışma götürmez. Nasıl olduysa bir kere hata yaptın, hani şu MİSK''in garajında. 

—Canım hatırlamıyor musun? Onu ajanlar koymuştu. Dışarıdan bizim garaja girmişler, bomba yaparken ellerinde patlamıştı, 

— Evet, evet o zaman öyle söylemiştin, ha- 


tırladır 


— Kafeterya olayı da buna benzer bir şey. 
Ya başka bir yere götüreceklerdi ama zaman ayarlamasını yanlış yaptılar, erken patladı. Ya da orada imal ediyorlardı, ellerinde patladı. 

— Yani ötekiler bu işi senin gibi beceremi- 


yorlar. 


— Öyle demedim, bu işler de hep şaşırtma- 


ca, yanıltmaca yapılıyor. 


—Sonra da nasılsa sizin çatı katındaki boş odalardan falan bir şeyler çıkıyor. 


— Evet, 
— Anlaşıldı. Piyese, 


rovaya devam. Bu se- 


ferki oyunun adı da çatıdaki çatlak, 


ODTÜ hazırlık sınıfları dün öğrenime başladı 
© ODTÜ'de 10 kişi yaralandı 


ANKARA (THA) 

ODTÜ hazırlık bölümlerinin öğrenime açılması nedeniyle, forum yapmak isteyen bazı gruplarla jandarma arasında çatışma çıktı. 10 
öğrenci çeşitli yer'erin- den taş ve coplarla hafif yaralanırken 50 kişi de gözaltına alındı. 

ODTÜ hazırlık sınıflarının öğrenime başlaması nedeniyle, okulda tören düzenlenmedi. Geleneksel açılış toreni yapmak isteyen oOODTü' lü öğrenciler saat 11.00' 
den itibaren fakülte birimleri önünde toplandılar 


Fakültelerde yapılan 


forumlarda jandarmanın çekilmesi istendi ve "Sıkj- 
-yönetime hayır, Kehrolsun faşizm, Maraş katliamının hesabı sorulacaktir" seklinde ceşitli slo -= ganlar atıldı. 

,, Jandarmanın öğrencilerin dağıimalannı istemesi üzerine itli fakülte birimlerine çaki lindi svandarma- nın fakülte binalarına girişleri sırasında, taşlı, sopah çatışma çıktı. Çatışma sırasında 10 kadar 


öğrenci çeşitli yerlerin- den cop, sopa ve taş darbeleri ile varalandı. 


Bu arada olaylara karştıgı gerekçesiyle 50 öğrenci gözaltına alındı 


ANKARA ELEKTRİK, HAVAGAZI VE OTOBÜS İŞLETME MÜESSESESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (E.G.0.) 


Tic: 298.79/İP 


1— Kuruluşumuzca, 18 kalem 1975-76-77- 
79 Model 590 HO Tipi MAN Otobüs yedek parça gereksinimi önerge alma suretiyle satın alı- 


nacaktır. 


2— İlgililer hazırlayacakları önergelerini Alım 


koşullarında belirlenen 


ile birlikte 3.1.1980 Per: 


dek Kuruluşumuz Yazı ceklerdir. 


.. TL, geçici güvence embe günü saat 07.30'a şleri Müdürlüğüne vere- 


3— Bu işle ilgili liste, alım koşulları şartlaşmalar Kuruluşumuz Ticaret Müdürlüğünden üc- 


retsiz alınabilir. 


4— Güvence verilmeyen 4560 gün opsiyon önergeler değerlendirilmeyecektir. 
5— Kuruluşumuz isterse kısmı sipariş yapa- 


bilir. 


6— Her türlü geçikmeler ile telgrafla yapılacak önergeler kabul edilmez. 
7— Kuruluşumuz 2490 sayılı yasaya bağlı 


değildir. 


,8—Her türlü yazışmalar 298.79/İP referansı ile Ticaret Müdürlüğüne başvurulacaktır. 
9— Zarfın üzerine tekliftir ibaresi ve dosya 


numarası yazılacaktır. 


(Basın: 256451—1344) 


18 Aralık 1979 


Bir portre ustası: 


LÜTFİ ÖZKÖK 


Gürler Akdora (Paris) 


5 Kasim-9 Aralık tarihlerinde Paris'in 
Marais semtinde, İsveç Kültür Evinde bir Türk sanatçısı Lütfi Özkök, çeşitli ülkelerin ünlü ozanlarının portrelerinden oluşan bir fotoğraf sergisini Paris sanat çevvelerine sunuyor. 

Sergi salonunda 90'ı aşkın dünyaca ünlü ozanın portreleri arasında yabancılardan: S.Beckett, A.Breton, J.L.Borges, P.Neruda, G Brass, M.Asturia$, L. 
5.Sengbor, S.J.Perse, L.Aragon göze çarpıyor. 

Bizim ozanlarımızdan Melih Cevdet Anday, Oktay Rifat, Fazıl Hüsnü Dağlarca ve Nazım Hikmet'in siyah-beyaz portreleri var. Nazım'ın hemen yanıbaşında 1979 Nobel Ödülünü alan Yunanlı ozan Odysseus Elythis'in portresi yer almış. 

Özkök'ün, 


ozan ve yazar portreleri 


Gerhard Schoenberner (sağda) konferansı sırasında çevirmeni Tezer Özlü Kıral ile birlikt 


Lütfi Özkök, Paris'teki sergisinde arkadaşımız Akdora'ya bilgi verirken 


koleksiyonunun tamamı 500'ü aşıyormuş. Sanatçı 20 yılı aşkın bir çaba sonucu dünyadaki ender fotoğraf arşivlerinden birini oluşturmuş. Portreleri ya özel görüşmelerle, ya da uluslararası yazar kongrelerinde olanakları değerlendirerek biraraya getirmiş. Her bir portrenin bir öyküsü var. Bunlardan Bec kett basına ve fotoğrafçılara kapıları kapalı, reklamdan hoşlanmayan bir 


Berlin Sinemateki Başkanı Schoenberner, istanbul'da konferans verdi 


İSTANBUL (ÖZEL) 


11-14 Aralık tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen "Berlin Film Şenliği, UluslararasıGenç Sinema Forumu Filmleri" toplu gösterisi nedeniyle İstanbul'a gelen Berlin Sinemateki ve Forum Başkanı Gerhard Schoenberner, gösteriler sırasında "Uluslararası Genç Sinema Forumu ve İşlevi" konulu bir de konferans verdi. 


Siyasal Bilimler, Alman Dil ve Edebiyatı, Tiyatro ve Basın-Yayın dallarında eğitim gören, uzun yıllar Federal Alman ve eyalet film teşvik seçici kurulunda çulışan, 1973-78 yılları arasında da Tel Aviv'deki Alman Kültür Merkezini yöneten Schoenberner, konuşmasında "Berlin Film Şenliği Uluslararası Genç Sinema Forumu"'nun 10. 
yılını o kutlamakta olduğunu belirtti. 

Federal Almanya'da merkezi bir film arşivi bulunmayıp çeşitli kentlerde ayrı ayrı sinematekler kurulduğunu açıklayan o Schoenberner, 1963'te açılan Berlin Sinematekinin de bunlardan biri olduğunu söyledi. 
Berlin Sinematekinde yılda orlalama 
600 film gösterildiğini 80-100 bin arasında bir izleyici kitlesine sahip olduklarını belirten Schoenberner 1970 ye lindan başlayarak Sinematek olarak Berlin Film Şenliği yönetiminden bir Uluslararası Genç Sinema Forumu diizenleme önerisi aldıklarını, böylece Forum'un,şenliğin ana çizgisinden bağımsız bir biçimde ortaya çıktığını ve büyük ilgi gördüğünü anlattı. 


Forum'un çeşitli yöneticilerinin çeşitli kıta sinemalarını sürekli izledikleri- 


Ortaçağın karanlığındaki aydınlık insanlar 


BELGE VE FOTOĞRAFLARLA KAZDAĞI TÜRKMENLERİ 


sayılabilir, Ekonomik ve sos-Kemal Dere yal o gelişmeler sonucu kırsal kesimin kültürel dokusu hızla 


değişmektedir. 
şısında kültürel son yıllarda yurdumuz- 


Geçtiğimiz haftanın başında, Ankara İş-Sanat Galerisinde ö- bilinci, nemli bir sergi açıldı. 18 yıldan da beri objektifini yorulmak bilmez bir araştırmacı tutkusu ile hal- zel kımızın kültür ve yaşamının yiürilmeye yüz tutan değerleri ü- raşa zerine doğrultan Atilla Erden' in "Belge ve Fotoğraflarla Kaz- 


çeşitli rılmak istenmektedir. Ancak güsözlerden öteye bu çaba, varını yoğunu bu uğvermiş cının fedakarlıkları ile halka sunu- olan labilmektedir. Bugüne kadar bu 


ni ve Forum için filmler seçtiklerini söyleyen Schoenberner, kendisinin de Orta Doğu ve Afrika'yı izlediğini, İstanbul'da kaldığı süre içinde de Türk filmleri arasından bir seçim yapmayı amaçladığını açıkladı. 


"Uluslararası Genç Sinema Forumu"'nun özellikle Üçüncü Dünya ülkeleri sinemalarındaki toplumcu, ilerici, öncü çıkışları biraraya getirdiğini belirten Berlin o Sinemateki Başkanı, Sürü"'nün geçen yıl Forum'dayer almasıyla Türk sinemasına ilgilerinin de arttığını söyledi. 


Yarışma ve ödül dağıtma anlayışına karşı olduklarını sözlerine ekleyen Schoenberner, yalnızca bir sergileme amacı laşıdıklarını, Foruma katılan filmler hakkında doyurucu bilgi sunan bültenler o çıkardıklarını, bunları kitaplaştırıp sattıklarını açıkladı. Forum'un bir özelliğinin de gösterilen filmlerin birer kopyasına sahip olmak olduğunu vurgulayan Schoenberner, bu kopyalarla ticari olmayan bir yeni film dağılım merkezi oluşturduklarını ve dünyanın çeşitli ülkelerinde haftalar düzenleyerek bu filmlerinin tanınmasına yardım cı olduklarını belirtti. Bu filmlerin Ber lin Sinemateki tarafından korunduğu nu, Avrupa'da en geniş Latin Amerika filmleri arşivinin kendilerinde olduğunu söyledi. 


Gerhard  Schoenberner, Atatürk Kültür Merkezinde anında Türkçeye çevrilerek sunulan Forum filmlerinden önce de kısa açıklamalar vererek filmleri ve ait oldukları ülkelerin film yapım koşullarını anlattı. 


Bu değişim karmirası koruma 


kurumlarca uyandı- 


gidemeyen 


birkaç araşurmaokuma-yazma 


Atilla Erden'in sergisinden bir fotoğraf 


oranı, kirk 


yaşından yukarı kadınlar 


yazarmış, L Özkök ozanı Paris'teki evinde Ziyaret etmiş. Tatlı dille bir dostluk kurmuş. Çektiği fotoğraf daha sonra kitap ve dergilere giren tek portre olmuş. 
Nazım Hikmet ile 1958 ve 1959'da Stockholm'de o karşılaşmış, fakat yazarımızın portrelerini çekme fırsatı, Comes’ in 1962'de Floransa'daki Dünya Yasarlar Kongresinde eline geçmiş. Nazım'ın fotoğraflarını daha sonra kendine de vermiş, Fakat her seferinde Nazım'ın fotoğraflarını ,çevresindeki "Rus yazarlara" göstermekten çekinerek cebine koyduğunu hatırlıyor. Rus yazarı Brodskıy'nin portresini ancak bir tuvalette çekebilmiş. 
Sanatçı yazı, fotoğraf ve film çalışmalarını uzun yıllardır İsveç'te yürütüyor. Yurt dışında geniş bir sanatçı çevresi var. Sergisinin açılışına da ünlü pek çok sanatçı gelmiş. Bunlardan E Guillevic (Fransa Yazarlar Sendikası Başkanı), J. 
Dominique Rey (Güzel Sanatlar Eleştirmeni, Fransa Dışı Sergiler Komiseri) G. 
Fenn (Amerikalı Fotoğraf Sanatçısı), Mafrice Nadeau (La Quinzaine Litteraire'in Yöneticisi, eleştirmen) ve Paris' te bulunan yazarımız M.C. Anday... 
L.Özkök portrelerini Kuzey Avrupa Ülkelerinden, Birleşik Amerika'ya kadar birçok yerde sergilemiş. "Rusya'ya günde 8 milyon rubleye malolan ülke" dediği Küba'da bile 1967'de bir uluslararası sergiye katılmış Fotoğrafçılığının yanı sıra sinema ile uğraşan sanatçının film çalışmalarından başlıcaları ise; Fransız ozan Rene Char üzerine bir belge film. İspanya iç savaşın- da faşistlerce kurşuna dizilen İspanyol yazar Federico Gorcia Lorca üzerile gene bir belgesel film. L. Özkök, F.G .Lorca üzerine topladığı belge ve fotoğraflarla birlikte, onun yaşadığı, mücadele ettiği çevrede ailesinden arda kalanlarla görüşerek filmini genişletmiş. Filmi İsveç Film Enstitüsü adına çekmiş. Bir de 1974'te: ozan arkadaşı Göran Palm ile Türkiye'de "Bir Türk Köyünün Günlük Yaşantısı" adlı bir film yapmış. Yalnız fotoğrafın malzeme olarak kullanıldığı film, görüntü oyunları ile canlandırılmış. Çekim Marmara kıyısında bir balıkçı köyü olan Kurşunluköy'de yapılmış. Bu filmde kullanılan fotoğraflardan yararlanılarak "Bir Türk Köyü" kitabı ise İsveç Devlet Yüksek öğretim Kurulu tarafından basılmış Yazar ve çevirmen olarak edebiyat alanında da çalışmalar yapan Özkök, Türk edebiyatı ve edebiyatçılarını, İsveç'te tanıtmış, İsveç edebiyatının da ülkemizde tanınmasına çalışmış. Ozanlarımızdan Oktay Rifat, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Cahit Külebi, İlhan Berk, Ercüment Behzat, Melih Cevdet Anday, Bülent Ecevit ve Nazım Hikmet'in şiirlerini çevirerek İsveç Edebiyat dergilerinde yayımlamış. 25 yıllık bir çalışmanın ürünü dediği "Çağdaş İsveç Şiiri" ise 1973'te bizde basılmış. Yazar 
1971 yılında İsveç'çe bir şiir kitabı da 
çıkarmış: "Utanför" (Dışarıda Kalan). 
Avrupa ve Amerika'daki sanat ve edebiyat dergilerinde yazı, anı ve röportajları yayımlanmış. 1944-77 tarihleri arasında yazdığı şiirlerini "Sıla" adlı kitabında toplamış. (1978). Aynı yıl İsveç'in genç Marksist ozanı Göran Sonnevi'nin "Şiirler" kitabını arkadaşımız Yavuz Çekirge ile birlikte hazırlamış. Kitap "Yeditepe" Yayınları arasında bizde basılmıştır. İsveç dilini tanıtma ve bu alanda yaptığı birçok çalışma ile İsveç Yazarlar Birliği'nin ve İsveç Kraliyet Akademisinin sanat ödüllerini almış. Sanatçı İsveç Yazarlar Birliği üyesidir. Önümüzdeki günlerde "5 İsveçli Kadın Yazar" üzerine Türkçe bir kitap hazırlamaktadır. 56 yaşındaki sanatçının yeni film çalışmaları içinde 3 Fransız yazarı üzerine birer belge filmi var. 


gn e 


yansıtıyor. 


%80'i Atilla Erden'in çektiği fotoğ- 


dağı Türkmenleri” sergisi bu yol- tür çalışmalara öncülük etmesi, buluyor. Kadın-erkek eşitliğinin raflar, Türkmen aşiretlerini iz- da atılmış olumlu bir adımdır. en azından desteklemesi gere- titizlikle uygulandığı bu Türkmen ye duygulu ve safyürek bir 

DTCF Etnoloji (Halkbilim) ken üniversite ve ilgili bakan- aşiretleri yöredeki çeşitli baskı biçimde sunuyor. Aşiret yaşa-Bölümü Dr.Asistanı Atilla Erden lıklardan, biner adet basılan bir- ve etkileşimlere rağmen kültür- mından ayrıntılı görünümleri halkbilimine gönül vermiş bir kaç kitap dışında bir çaba gör- lerini bugüne kadar korumuşlar, içeren resimler, biraz da Türkaraştırmacı olarak, uzun yıllar Yö- mek mümkün olmamıştır. Elliye yakın renkli ve siyah- men duyarlığıyla / işlenmişler. 


rük, Türkmen gibi konar-göçer Anadolu aşiretleri ile ilgili çalışmalar yapmakla, belge toplamaktadır, Bu türden, yörede yapılan çalışmalar, günümüz koşullarında çok zor olup, bu araştırmalar Erden'in uzun yil- 


bin olan 


Kazdağı Türkmenleri, Çanakkale-A yvacık-Edremit 
içerisinde nüfusları yaklaşık 35 
35 köyde yaşamaktadır. Tarihsel veriler, Türkmen aşiretlerinin 1300'lerde yöreye Ka- 


beyaz fotoğraf ile neği olmayan ö men çadırı ve 


üçgeni 


şamlarının belirli 


sıra ile 


nci bir örn bir Türk- çeşitli kültür belgelerinden oluşan ser- na gide Türkmen aşiretlerinin yakesitleri şu raf tanıtılmakta; 


Erden'in resimleri, Türkmen yaşamında bozulmamış kavramları, gözden kaçan yaşam ayrıntılasergiliyor. Aşiret yaşamının özündeki değerlerle fotoğanlatımının özündeki saflık doğal bir uyum oluşturu- 


maddi 


Çocuk, 


ai i Bey tarafından yerleştiril- ei e A ` İN va lar sabırla sürdürdüğü kişisel EK SEAIA Dağlık böl- günlük yaşantı, özgün giysi, ge- ye El ra uğraşları sonunda ancak yapi: | oi. yabancı aşiretleri hiç ka | İcnek, Çeşitli törenler ve ölüm. igne a eki e labilmiştir. : dinüm ü x Sergilenen Türkmen çadırı 1, zentisiz a iz 

% an e rışmadan ginümüze kadar ya- S mai ; örünümüdür. 

mler sürdürdüğü EIE titiz aşiretleri geçimlerini esas olarak kğ ii ah da NE Sp açık bulundurulacak olan yıllardır em laz k sürdürüyor- ısımları 2 yılda aha yaş- 2 A ve bilimsel uğraşı, bizde halk. ağac işciliği yaparak sürdürüyor. C dimn içine serilen kilimler | sergi, © Ortaçağ karanlığında: bilim araştırmalarının halka 2 ve heybeler ise Türkmen aşiret- ki aydınlık insanlar bizlere maledilmesinde ` bir başlangıç Erkeklerde yüzde 90'ın üzerinde lerinin paha biçilmez sanatını tanıtıyor. 


Yeni Bölge Müdürü, sergi Sarayı için bu hafta Belediye 
Başkanı Kotil ile 


görüşecek 


Şehirli: ” Gençleri kahvelerden spor alanlarına çekmek 


ESEN istiyoruz z i "İstanbul'un tesis sorununu ele ala 


Kiraz, Tevfik Birkan'a fena kızdı | “Simsarlık değil, 
40 yıldırantrenörlük 


yapıyorum” 


Engin'in Milli Takım Kampına katılması sırasında adı bazı söylentilere karışan, Antrenör Tevfik Birkan'ın "Türk futbolu takunya taktiği ile kurtarılamaz" şeklindeki sözlerine fena kızan Sabri Kiraz, "Onun gibi simsarluk değil, 40 yıldır antrenörlük yapıyorum." dedi. Başantrenör Sabri Kiraz, sözlerine devamla şöyle konuştu: 

"Birkan'ın sözünü ettiği takunya taktiğini hiç duymadım, Yeni çıkmış- sa, çıkıp açıklasın da biz de öğrenelim. Kendi kendini ulema ilan eden kişiler sonunda yanıldıklarını anlayacaklardır. 

Ayrıca Almanların kendisi ile ilgili olarak “Duvarcı ustası" şeklin- 


VELİ BALLI 


Ballı ve Vurdadön, 


de bir ifade tarzı kullan- ve ve .. 

malarını da cevaplayan Biyik Atatürk Kosusuna Kiraz, şunları söyledi: yi 

"Onların duvarcıları kendilerine yeter. Ayrıca azırlamyo rlar Almanya'ya yeteri kadar ANKARA (THA) duvarcı gönderdiğimiz Türk atletizminin iki ünlü ismi Veli Ballı 


kanısındayım. Ben bu işten anlamam. Futbola gelince, onun gerektirdiği birtakım kurallar vardır. Takımlar karşısındaki rakibe göre futbol Oynarlar. Herkese aynı taktiği uygulamaya kalkarsan sonunda işin kötü olur. 

Öte yandan, önceki gün Milli Takım Kampına katılan Engin, dün özel 


ve Mehmet Yurdadön 27 Aralıkta yapılacak Büyük Atatürk Koşusu için hazırlıklarını sürdürüyor. 

Ballı, sakatlığını atlatan Yurdadön, Yılmaz Kaya ve Ergun Yurdadön 27 Aralıkta Geleneksel Büyük Atatürk Koşusunda İstanbul Bankası formasını taşıyacaklar, 


ASD'de görev bölümü yapıldı 


ANKARA (THA) 
Amatör Sporcular Derneğinin Genel Kurul toplantısından sonra göreve 


bir çalışmaya tali tutul- | getirilenler arasında görev bölümü yadu. Sabah kültür fizik Opyid, antremanı yapan Engin Beden Terbiyesi eski Genel Müdürü 


öğleden sonra da Cebeci'deki çalışmaya katıldı. 

Milli Takımın bugün saat 15.00'de Cebeci Stadında Petrol Ofis ile yapacağı hazırlık maçın- da Engin de oynayacak. 


Macar kaleci 
Zoltan Toth’ a 
Amerika, siyasal 


sığınma hakkı tanıdı 


BETHLEMEM(AA) Macaristan'ın Uipest Bozsa takımında kaleci iken geçtiğimiz yaz Madrit'teki bir maç sırasında altı gün süreyle ortadan kaybolan ve daha sonra Batıya geçtiği anlaşılan Zoltan Toth'a Amerikan Muhaceret Bürosu siyasal sığınma hakkı tanıdı. 


Trabzonspor sakatları özel antrenman ile lige hazırlanıyor 


'TRARZON (AA 
Almanya milli maçı nedeniyle meydana gelen boş- 


Fikret Ünlü'nün Genel Başkan olarak görev aldığı Yönetim Kurulunda, eski Milli futbolculardan Metin Kurt Genel Sekreterliğe, Beşiktaş'ın Milli Futbolcusu Mehmet Ekşi de sporla ilgili Genel Yönetim Kurulu üyeliğine ge tirildi 


Roma'ya 


Almanlara sorsak İtalya'ya onlar, bizimkilere sorsak biz gidiyoruz. 


Bütün yollar Roma'ya çıkar diyen 


boşuna dememiş 


demek ki. 


COCE 
; ON 


kilde 


zorlu 


bul'daki 


hem de 


diyen YusufŞehirli bukonuda havli iddialı 


ünvanını 
Bursa'da 


sildi 


Önceki hafta İs bul deplasmanında yacıbaşıma farklı bir yenilen ka, her şeye rağmen yine de iddialı olduğunu Bursa'da TOFAŞ SAS" 
ın mamağlup unvanını silerek gösterdi da yenilmeyen tek takım Efes Pilsen 


Bu haftaya maçlar 
Fenerbahçe 

maçlarda Ziraal FSK ve Galalasarayı yenilgiye rak hem seyirciye zevk- 
& li dakikalar başarılı oldu 


bulup 


cağım 


lerin 


Son saniyede 


SEDAT ÜRETEN 


Basketbol Liginde Fenerbahçe Galatasaray'ı 67-66 yendi ama Engin'in son saniyede kazandırdığı basket tartışmalara yol açtı. O müsabakanın arkasından başlayan maçın rüzgarı tribünlere bu konuyu unuttururken tartışma alt koridorlarda sürdü, gitti. , 

“Acaba son basket normal sürenin içinde miydi, yoksa, o basket karşı- _ laşmanın normal süresi bittikten sonra mı atıldı? 

Şu anda bunu ortaya koymak durumundan yoksunuz ama bir konu var ki ihmal etmemek gerekiyor. 
Çünkü görüyoruz ki bu skorboardlardan, sürenin bitiminden epey sonra düdük sesi geliyor. Saniyeler sıfırı gösterdiği halde bekliyorsunuz düdük sesinin gelmesini. Düdük çalacak da maç bitecek. Basketbolda bir-iki saniyenin bile önemi büyüktür, Skorda kapatılamayacak kadar fark olduğu zaman bu konu pek dikkati çekmiyor ama böylesine, takımların birisi yarım basket gerideyken o süre içinde attığı basketle maçı alıp gidince tartışma yeniden gündeme geliyor. Maç bitmişti, süre dolmuştu, hakemin düdük çalması gerekirdi falan, filan... Zaman zaman hakemler de saati çalıştırmayı unutmuyor değil ama hakemler unutmasa bile skorboard anında çalmıyor. 

Bu nedenle tartışmalı sonuçlar ortaya çıkıyor, hakemler suçlanıyor, seyirciler bir anda patlayabilecek olayların içine çekiliyor, O halde ne yapmak gerekiyor? 

Örneğin, burun gıdı, bir saniyeiçinde yapılacak tek basketin bile sonuç üzerinde etkili olacağı maçlarda hakemler daha titiz davranarak, saniyeler sıfırı gösterdiği anda skorboardın belli belirsiz bitiş düdüğünü beklemeden kendileri çalıp maçı bitirebilirler. 

Bu durum dikkate alınmadığı takdirde bu ve bunun gibi macların ortaya çıkaracağı tartışmalı durumlar yeni federasyonun başına da ~ eskisine olduğu gibi, halledilmesi zor işler açabilir. 


Karşıya- 


Şu an- 


Yusuf Şehirli... 
yeni Beden Terbiyesi Bölge Müdürü. Gençlik ve Spor Bakanı Talat Asal tarafından İstanbul'un tesis sorunlarına çözüm bulmak üzere göreve getirildi. Yusuf Şehirli mühendis olduğu için bu konuda biraz ama bakalım bürokrasiden fırsat 


| 
İl By eŞehirli, iyi niyetli ama f bakalım bürokrasi 
? fırsat verecek mi? 


SPOR SERVİSİ 
İstanbul'un 


avantajlı sayılır 


da bazı şeyleri yapabile- 


cek mi? Kendisine sorarsak, " İstanbul'un tesis sorununu ele ala- 
" diyor. Bu konuda bilgili olduğu gözden kaçmıyor. Tesis- 


sorunlarından birkaçını 


kendisine iletelim dedik, giderilmesi için hemen 


görevlilere talimat verdi. Örneğin hentbolcuların sakatlanmalarını önlemek için Bağlarbaşı salonunda seyyar koruyucular yaptıracak. 


Tabii bu konuda şimdiden olumlu veya olumsuz bir şey diyemeyiz. 
Çünkü iyi niyetini uygulamada da göstermeli. 

Yusuf Şehirli, öncelikle şu Spor ve Sergi Sarayı işini halletmeye niyetli. Belediye Başkanı Aytekin Kotil'le okuldan arkadaş olduğu için bu konuda şanslı olabileceğini belirterek şöyle konuşuyor: 


"önümüzdeki hafta Belediye Başkanı Sayın Aytekin Kotil ile bu konuyu görüşmeye niyetliyim. Kesin bir şekilde konuyu ortaya koyarak, kesin çözüm yolu arayacağım. Spor ve Sergi Sarayı'nı müsabakalara tahsis edebildiğimiz takdirde Anadolu Spor Sitesi'nin yükünün hafifleyeceğini sanıyorum." 


Yeni Bölge Müdürü 
Yusuf Şehirli'nin bir şansı daha var ki oda Anadolu Hisarı Gençlik ve Spor Akademisi'ndeki Bölgeye ait salonun yakında hizmete girecek olması. Böylelikle haftalık spor olaylarını düzene koyarak kitleye dönük çalışmalar yapmak amacında. Bunu da, '"-Gençleri kahvelerden spor alanlarına çekmek istiyoruz," diyerek açıklıyor. 

Temenimiz bu... İyi niyeti güzel,ama bakalım bürokrasi Şehirli'ye bu dediklerini yapma fırsatını verecek mi? 


SİLKMEDE YENİ 
REKOR:176 Kg 


£ BURGAZ 

Bulgaristan Halter Şampiyonasında silkme- de 176 kg. kaldıran Blagoyi Blagoev yeni bir dünya rekoru kırdı Eski rekorun sahibi 175,5 kg ile Sovyet haltercisi Vardanvan'a aitti, 


Basketbolda geçtiğimiz hafta 


kadar |i oynayan de İstan- 


uğrata- 


yaşattı; 


Haftanın ilk 5'i: Halili, ömer 


HAFTANIN GÖRÜNÜŞÜ Haftanın maçı: Fenerbahçe-Galatasaray, Haftanın takımı: Fenerbahçe ve Karşiyaka, Haftanın oyuncusu: Halil (Fenerbahçe) 


(F.Bahçe), Erman (Beşiktaş) 


luktan yararlanarak sakat futbolculara özel idman uy- Fenerbahçenin galibiguladığı bildirilen Trabzonspor Kulübü Doktoru Ser- yetlerinde Halil ve ©. JYS! (Karsiyaka), Cevat (TOFAŞ SAS) ver Ercan, sakatlıkları süren 5 futbolcunun ikinci ya- a göz/dolduran oyun: Haftanın hakemleri: Doğan Ersavaş - rıda muhtemelen takımdaki yerlerini alacaklarını söy- Sal Galatasaray. emen opüzogl(O RA SAŞ Karsiyaka) ledi. maçın da yakala: 
n SE r A çın sonunda yakala- ~~e Ahmet, Cemil, Hüseyin ve İskender'in şu anda dığı galibiyet şansını Puan cetveli Teknik Direktör Ahmet tecrübesizlik nedeni ile jakımlLaR o Gs B M PN > = SuatÖzyazıcıtarafından ça- harcadı ve rakibine bo- — = = — — — — 
Yıldızlar uç adım lıştırıldığını belirten Ser yun eğdi. Sevindirici Bl WE 7 p = 1 627 505 19 
H fe as Sh “er bir e arşıyaka 7 Š 1 615- . 538. 19 
É ver Ercan, Necati ve Cen AE Apa bir konu ie TOFASSAS. 7 6 — 1 537 487 19 
atlamada yeni Biz in ağır antrenman ya alt sıralarda mücadele Etes Pilsen 6 6 — 526 401 18 
pacak durumda olmadığı- etmelerine rağmen iki Beşiktaş 7 gı — 2 593 516 17 
rekor: 13 86 nı söyledi takım arasındaki ezeli Pezac'bası $ nS 1 565 «03 16 
. a! de İĞ rekabetin tribünleri Ye E a 354 590 13 
N a , DSİ Ss 6 3 — 
IZMIR (ÖZEL) Ercan, başka bir sa- laşıracak kadar seyirci EAn ECH E 7 2 — > 282 2E ii 
3 adım atlama erkek- katlık olmadığı takdirde çekmesiydi. Hareketli Ziraat FSK 9 1 = 8 614 706 11 
lerde İzmir Amatör Atle- 5 futbolunun takımda ve heyecanlı seyirciye ( Şekerspor © Gu e 4 399 480 10 
: Seine j : 3 RANN 7 N y tizm Kulübünden Şeref yerini alacağını ve Trab- rağmen olay çıkmaması Galatasaray 6 ir DE 5 ve! TE = 
Candas 13 86 ile vildizlar zonspor'un eski gücüne sevindiriciydi Kolejliler 6 — => 6 3aa 548 6 


yeni Türkiye rekoru kırdı. kavuşacağını söyledi. 


Petrole. 


(Baştarafı 1. sayfada) 


laması ve ABD dolarının durumu ele alınacak. 


İran da ham petrol fiyatında varil başına 5 dolarlık bir artış yaptı. 
OPEC üyesi Olmayan Meksika'nın ise, petrol fiyatını Ocak ayı içinde yükselteceği öğrenildi. 

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Suudi Arabisj Petrol Bakanı Şeyh 
P ki Yamani, "Biz diğer 

OPEC ülkelerinden de yüzde 33'lük bir zam yapmalarını isteyeceğiz. 
Daha fazlasına hazır degiliz"dedi. 

Sanayileşmiş Ülkelerin yetkilileri tarafından nüyük bir ilgi ve biraz da kuşkuyla izlenen OPEC toplantısından sonra bütün ülkelerde petrol ve petrol mamülü maddelere yüzde 10 ile yüzde 30 a - rasında zam yapılması bekleniyor 


Bu arada Irak ve Kuveytli petrol yetkilileri ihraç ettikleri petröle iki dolar zam yapmayı dü- 


şündüklerini açıkladılar. 
Öte yandan, Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü OAPEC Genel Sekreteri Ali Ataga Beyrut'ta yayımlanan bir dergiye verdiği demeç- te, petrol üreticisi. ülkelerin petrol fiyatlarını dünyadaki ekonomik duruma göre ayarlamalarını gerektiğini söyledi. 


Caracas toplantısı öncesin- de Batılı gazeteler, kamuoyunu yeni zamlara hazırlamaya çalışırken, OPEC düşmanı kampanyaya belirli ölçüde hız verdiler. 

Petrol uzmanları ise, Caracas toplantısında İran ve Libya'nın bir cephede yer alarak, "Aşırı önlemler" Oo önereceğini, diğer 11 üyenin ise Suudi Arabistan'ın temkinli siyasetini izleyeceğini tahmin ediyorlar. Çözüm bulamayan sorunların ise 
1980 yılının mart ayında yapılması beklenen OPEC Olağanüstü Bakanlar oToplantısında bir karara o bağlanabileceği belirtiliyor. 


Baki Tuğ... 


(Baştarafı 1. sayfada) 


22 Kasım 1979 gün 
979/766 esas, 979/653 nolu kararın gerekçesin- de,dava konusu yayının, Anayasanın herkesin düşunce ve kanaat hürriyetine sahip olduğu, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim ile veya başka yollarla açıklayabileceği ilkesini kapsayan 20. ve basının hür olduğu ve bu hürriyetin kapsamına haber verme, kamuyu aydınlatma ve oluşturma, eleştiride bulunma haklarının girdiğine işaret ediliyor. Bunların basının hem hakkı hem de görevi olduğu belirtiliyor. Gerekçede, gazetemizin yayınının tümü incelendiğinde, davacının kişisel haklarına saldırıda bulunulmadığı, davacının şeref ve haysiyetini incitmek maksadıyla yavın yapıldığı kanaatine varılmadığı da belirtilerek, davanın reddedildiği 


19.00 HABERLER 


19.30 KOY KAHVESİ 


Programda ülke ekonom 


20.30 HABERLER 
21.15 BEŞ DAKIKA 


yer alıyor. 


adlı film yayınlanacak. 


23.15 HABERLER 


TRT 1 


-05.00 Açılış 

05.05 Türküler 

06.02 Günaydın 

07.30 HABERLER 

07.40 Sabahtan Sabaha 

09.02 Türküler Geç'di 

09.20 Dilden Dile 

09.40 Türk Hafif Müziği 

10.01 Arkası Yarın 

11,05 Okul Radyosu 

12.10 öğle Üzeri 

13.00 HABERLER 

13.15 Hafif Müzik 

15.01 Efsaneler ve Türkülerimiz 

15,20 Şarkılar 

15.40 Hafif Müzik. 


TRT2 


09.00 Olayların İçinden 

09.30 Sabah Konseri 

10.00 Şarkılar 

10.30 Kadın Sanatçılarımız 

11.00 Türküler 

11.30 Şarkılar 

12.00 Dünya Folklorundan 

12.45 BinpPınar ki, 

13.15 Çeşitli Klasik Müzik 

13.30 Olayların İçinden 

14.00 Mikrofonda Halk Müziği 

16.90 Hafif Müzik 


TRT3 


07.00 Açılış 
07.02 Güne Başlarken 08.00 Sabah onseri 
09.03 Barok müzik 
10.00 Şan Soloları 
10.30 Ülkeler ve Müzikleri 11.00 öğleye Doğru 
12.09 Sizin İçin Seçtiklerimiz 
13.00 Konser Saati 
14.30 Caz Müziği 
15.00 Günün Konseri 


Aydınlık 


BAYAŞ Basın-Yayın 
A.Ş. adına sahibi ve Genel Yönetmeni 


ORAL ÇALIŞLAR 


TELEVİZYON 


19.05 GÖKYÜZÜ PRENSLERİ 


fındık ürününü üretenlerin sorunları işleniyor. 
Programa, Giresun ve Ordu yöresi fındık üreticileri, Fiskobirlik ve Findık Araştırma Enstitüsü ile İhracatçılar Birliği yetkilisi katılıyorlar. 


20.25 BIZIM ÇOCUKLARIMIZ 


Programda "ÖĞRETMENİN EVİ" adlı bir oyun 


21.20 TÜRK SANAT Müziği 


Özer Uçar programa katılıyo:. 


21.50 TELEVİZYONDA TÜRK SİNEMASI 


Yönetmenliğini Halit Refi rollerini K.Tibet, B.Erdeniz, N.Adalı, M.Tema ve S.Turan'ın paylaştıkları "AŞK FIRTINASI" 


bildiriliyor. 

Askeri Savcı Baki 
Tuğ'un, manevi tazminat konusu yaptığı yazı, Kontrgerilla hakkında açıklamalarımız sırasında yayınlanan, “Tirebolu muhribi Muhabere Üsteğmen Halil Haskırış tarafından bir bavul ordu malı silah MHP'lilere verildi" başlıklı bölümdü. 
Yazıda, anarşik olaylar- da kullanılmak üzere Kıbrıs'tan Türkiye'ye silah nakledildiği, suçüstü yakalanan Üsteğmen Halil Haskırış'in Hitler hayranı bir MHP taraftarı olduğu, Baki Tuğ'un kardeşi Deniz Kuvvetlerinde adli müşavir olarak görev yapan ve MHP'nin ordu içindeki önemli adamlarından, Enver Tuğ'un Halil Haskırış olayı ile ilgilendiği, Baki Tuğ'un ise "Nasyonal Sosyalizm"in Türkiye'deki teorisyeni olduğu ve orduevi Haskırış ile gö görüldüğü belirtilmisti. 


isinde önemli yer tutan 


in yaptığı, başlıca 


17.02 Akşama Dogru 

18.01 Çocuk Bahçesi 

19.00 HABERLER 

20.02 Çocuklar İçin On Dakika 

20.12 Oyun Havaları 

20.15 Köy Dağarcığı 

20.40 Türküler Geçidi 

21.02 Şarkılar 

22.35 Çeşitli Müzik 

23.00 HABERLER 

23.10 Beraber ve Solo Şarkılar 

23.40 Türküler 

00.02 Gece Konseri 

01.00 Kapanış 

01.05 Gece Yarısı 


16.20 Arkası Yarın 

16.40 Hafif Müzik 

16.45 Ses Ustaları 

18.15 Kültür Sorunları 

19.30 Hafif Müzik 

19.45 Türküler 

20.30 Küçük Konser 

21.00 Sanat Olayları 

21.45 Şarkılar 

23.00 Çağdaş Türk Sanat Müziği 

23.35 Saz Eserleri 

23.55 Kapanış 


16.00 Oda Müziği 

17.09 Gençler İçin 

19.00 Akşam Konseri 

19 30 Klasik Türk Müziği 
Korosu 

20.00 Müzik Sözlüğü 

20.30 Caz Müziği 

21.00 Solodan Orkestraya 

22.09 Gecenin Getirdikleri 

23.00 Salı Konseri 

24.00 Gece ve Müzik 

01.00 Kapanis 


Yazıişleri Müdürü: MEHMET ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür 


S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 


Müessese Müdürü: O. GÜRHAN ERTÜR Ankara Temsilciliği|Doğan Yurdakul / 


(Baştarafı 1. sayfada) Mahallesi Muhtarı Erol Erden,sorunun sel baskını değil, kanalın patlaması ile meydana geldiğini belirterek şöyle konuştu. 

"Mahallemizin kule mevki olarak tanımladığı, ayrıca dere üzerinde bulunan beş ayrı sokağın mutazarrır olmasının esas nedeni diğer basın ve yayın organlarının da belirttiği gibi sel baskını olmayıp, Piyale kanalı denilen lağım kanalının üzerinde bulunan tonlarca toprağın ağırlığıyla patlamasıdır. Bu toprak belediye- 


ce bazı müteahhitlere 
` döktürülmüştür. " ÇALIŞMALAR 
YETERSİZ 
Kurtarma çalışmaları- nın yetersiz olduğunu 


vurgulayan Mahalle Muhtarı Erol Erden, 8-9 Aralık günleri itfaiye ekiplerinin çalışmadıklarını söyledi. Erol 
Erden, "Ama bu zamana kadar 19 ev tamamen sulara gömülmüş, yüzlerce vatandaş da korkusundan evlerini terk etmişlerdir. 
Perşembe günü ise, yağan yağmur neticesi, bizim tespitlere göre 254 ev tamamen mutazarrırolmuştur. Vatandaşlar daha sonra Feriköy 50. Yıl Lisesi ve Feriköy İlkokuluna yerleştirilmişlerdir ” dedi. 

13 Aralık günü okullara yerleştirilen yurttaşlarn yiyeceklerini komşu mahallenin halkı, gençleri ve 77. Piyade alayı karşılamış. 


Muhtarlığını okulda da yürüten Erol Erden, konuşmasına şöyle devam etti: "Biz felaketzedeler terketmiş olduğumuz evlerimizi her ne kadar yıkılmamışı; olsa bile sağlık yönü bakımından buralarda oturulamayacağı, oturulması zorunlu kılınsa bile, hiç bir felaketzedenin kendini ve aile efradından sari bir hastalığa yakalanmasına göz yummayacağız. O bakımdan kendilerine sağlığa uygun konut verilinceye kadar israr edeceğiz. İhmalden doğan ve tabii afetler gibi gösterilen bu olay,tüm İstanbul kamuoyunu ilgilendirmektedir. 
Bizlerin, öğretim dursun biz buradan çıkmayalım diye bir iddiamız yok Fakat yasal olanaklarımızı almamızın da en tabii hakkımız olduğu bilinci içindeyiz. Bizler hiç bir zaman devlet idaresine ve otoritesine karşı gelmeyiz. Fakat bu mekanizma bizi buna zorlar- sa, felaketzedeler olarak, devletten (o beklediğimiz bazı şeyleri isteriz. Şimdi bin klisur vatandaş ilgili mercilerin bu soruna açık ve çok kısa bir süre içinde cevap vermesini talep ediyoruz." 


(Baştarafı 1. sayfada) bakanın il yetkililerine,anarşinin önlenmesi konusunda önerdiği tedbirlerle ilgili isteklerini bildirdiği öğrenildi. 

Demirel, toplantının basına açık kısmında yaptığı açış konuşmasın- da, uikenin içinde bulunduğu durumda vali lere büyük görev düştüğünü söyleyerek şöyle dedi: 

"Girilemeyen mahalle, girilemeyen köy, kasaba, ilçe tanımam. 'Kurtarılmış bölge' rezaletini sileceğiz. Kim, neyi, kim- 


den kurtarmaya kalkmıştır? Bunlara cüret edenleri kanunun pençesine mutlaka teslim 


edeceksiniz." 
Başbakan Demirel daha sonra şöyle konuştu: "Sizi buraya benim ne istediğimi ağzımdan duymanız için çağırdım. Okullar Cumhuriyetin o- 


Paşa Mahallesi... “Yetkilileri ... 


(Baştarafı 5. sayfada) 


"Partimiz, bütün bu musibetlere karşı etkinliğini korumaktadır. Partimiz bugünkü etkinliğini koruduğu sürece yeni mezhep çatışması ve bir katliam kolay kolay yaratılamaz. Onun için gerici iç savaş yönünde- ki karanlık emellerine ulaşmak isteyenler, öncelikle TİKP'yi anarşi içinde göstermeye çalışıyorlar.. Bunlar boşunadır” b 

“UYARIYORUZ: 

K.MARAS'TA MHP 

'TERTİPLERE HAZIRLANIYORLAR 

"Kahramanmaraş ve çevresinde önemli bazı tertipler hazırlanmaktadır. Bazı devlet memurları da bu tertiplerin içindedir. Peki bunların amaçları nedir? Hangi siyasi mihraka bağlıdır? 

"“"Kontrgerillanın pembe bölge (çatışma bölgesi) olarak nitelediği ve 
1979 başında kanlı bir 
katliam yaşayan Kahramanmaraş ve çevresinde MHP tarafından yeni tertipler hazırlanıyor. Tertiplerin bu bölgedeki Alevi-Sünni çelişmesini şiddetlendirmeye, katliamın açtığı yaraların derinleştirilmesine ve yeni kanlı çatışmalar yaratmaya yönelik olduğu açıktır. MHP, bölgedeki başlıca anarşi kaynağıdır. Sahte solcu örgütler birçok durumda MHP' 
nin aletleri Kontrgerillanın kollarıdır. 

"Edindiğim bilgilere göre, MHP bir süreden beri bölgeye silah yığmava veniden başlamıştır. Halk içinde ciddi dirginlik vardır. MHP'liler hükümet değişikliğin- den sonra okulları ele geçirmek için tek merkez- den yönetilen eylemlere girmişlerdir. 

"'Maraş'taki hazırlıkların yanında esas hazırlıklar ilçelerde ve özellikle Pazarcık'ta oyürütülmektedir. Pazarcık'ta ve Alevi köylerinde faaliyet gösteren Apocular ve Devrimci Halkın Birliği gibi sahte solcu gruplar yoluyla Aleviler kışkırtılmakta, Sünnilere karşı intikam duyguları kamçılanmakta, misillemecilik teşvik edilmektedir. 


“Demirel hükümetini ve yetkilileri MHP'nin tertiplerine karşı uyarıyoruz. MİT yöneticisi Mülazım, Pazarcık Jandarma. Komutanı Üsteğmen İsa Öztürk ve Emniyet Amiri Ali Haydar Savaş hakkında soruşturma açmalarını istiyoruz, Sıkıyönetim ve Valilik, Kahramanmaraş yöresin- de faaliyet sürdüren ter- 


tip ocaklarının üzerine yürümelidir. Bölgede huzuru ve halk içinde 


birliği sağlamanın yolu budur” 


kulları olacaktır. İçerisinde Cumhuriyet devlet ve millet düşmanlığı yapılan > bir okul tanimam. İstiklal Marşı söylenmeyen, bayrak çekilmeyen okul ve müessese tanımam." 

Başbakan o Süleyman Demirel, konuşmasının sonunda, görevin Cumhuriyet için yapılacağını, millete hizmet edenlerin hiç bir zaman pişman olmayacağını söyleyerek, görevin kanunların içinde kalınarak yapılması gerektiğini kaydetti. 


TOPLANTIYA 
KATILANLAR 


Toplantıya Devlet Bakanları Ekrem Ceyhun, Ahmet Karahan, Köksal Toptan, Adalet Bakanı ömer Ucuzal, Milli Savunma Bakanı Ahmet İhsan Birincioğlu, İçişleri Bakanı Mustafa Gülcüğil, 


Bomba bulunan... 


(Baştarafı 1. sayfada) katın MHP tarafından depo olarak kullanılması olasılığı ortaya çıkıyor. 

ARAMA OLAYI VE 

HERGÜN 

Beşiktaş'ta Barbaros Kafeteryasında tahrip gücü yüksek bir bombanın patlaması ve 5 yurttaşımızın ölmesi olayıyla ilgili soruşturma sürerken, Sıkıyönetim Güvenlik Kuvvetleri önceki gün çeşitli yerlerde arama yaptılar. Bir süre önce kapatılan ÜGD şubelerinin hâlâ faaliyetlerini sürdürdüğü ihbarlarını alan güvenlik görevlileri, eskiden ÜGD İl Merkezi olarak kullanılan katı aradılar. MHP İl Merkezinin, MHP Gençlik Kollarının ve Eminönü İlçe Örgütlerinin bulunduğu bina güvenlik görevlilerince kuşatıldı. Çevreyi kontrol altına alan askeri birlikler, MHP İl Merkezinin üst katında bulunan ÜGD eski merkezinde geniş çaplı bir arama yaptılar Aramada, i tahrip kalıbı, 
4 adet tabanca, 3 namlu, 
331 mermi, 15 adet dinamit lokumu ve 248 kapsil ele geçirildi. Şüpheli görülen 10 kişi gözaltına alındı. Daha sonra bù kat mühürlendi. 

Aramayla ilgili habere yer veren MHP organı Hergün sazetesinin, olayı “MHP İl Merkezi ile bazı ilçe binaları arandı" şeklinde vermesi ilgi çekti. Bu yayın, bomba bulunan katın MHP tarafından kullanıldığı kanısını güçlendirdi 

“Öte yandan, Emniyete akın kaynaklar, MHP 


1 Merkezinin bulunduğu , 


binada ele geçen bombanın çok büyük olduğunu belirterek, bunun bir askeri bomba olabileceğini ileri sürdüler. Aynı kaynaklar, sözkonusu bombayla, Beşiktaş'taki kafeteryaya atılan bombanın aynı olabileceğini ifade ederek, bu konuda tahlil yapacaklarını kaydettiler. 


BEŞİKTAŞ KATLİAMI, YÜKSEKOKULLARDA 
YAPILAN TÖREN VE YÜRUYUŞLERLE 
PROTESTO EDİLDİ 

Beşiktaş'taki Barbaros Kafeteryanın bombalanması ve 5 yurttaşın ölmesi 'olayıdün “çeşitli yüksek okul ve üniversitelerde yapılan tören ve yürüyüşlerle protesto edildi. 

İstanbul o Üniversitesi Kimya Fakültesi 4. sınıf öğrencileri dün "'Beşiktaş katliamını" protesto ederek saygı duruşunda bulundular. 

Devrimci Gençlik Birliği üyesi bir öğrenci ders hocasından izin alarak bir konuşma yaptı. DGB' li öğrenci, konuşmasın- da "Bu katliamın acısını hepimiz yüreğimizde duyuyoruz. Katliamı nef- 


Milli Eğitim Bakanı Orhan Cemal Fersoy, Dışiş leri Bakanı Hayrettin Erkmen, Maliye Bakanı İsmet Sezgin, Çalışma Bakanı Cavit Erdemir, Gençlik ve Spor Bakan: Talat Asal, Kültür Bakanı Tevfik Koraltan katıldilar. 

Toplantıda ayrıca sıkıyönetim uygulanan 19 
il olan Ankara, İstanbul, Adana, K.Maraş, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Sivas, Erzurum, Kars, Diyarbakır, Urfa, Mardin, Siirt, Hakkari ile ''Anarşi ve teröre geniş çapta sahne olan ve sıkıyönetim uygulanmayan" 17 il olan Artvin, Ordu, Samsun, Ağrı, Denizli, Kocaeli, Antalya, Hatay, İçel, Bursa, Kayseri, Kırşehir, Amasya, Bitlis, Manisa, Eskişehir ve İzmir vali 


- Demirel, önlem paketi... 


retle protesto ediyoruz. 
Ancak, sınıflardan çikarak, dersleri boykot ederek bu katliamlar protesto edilemez. Bu yol anarşiyi artırır. Beşiktaş katliamında, hayatlarını yitiren vatandaşların anısına sizleri saygı duruşuna çağırıyorum'' dedi. 

Dersin hocası da, "Ar- 


kadaşınız çok duyarlı davrandı. Ben de sizleri şimdiye kadar hayatla- 


rını kaybedenlerin anısına saygı duruşuna çağırıyorum" dedi. Dersin hocasının ve DGB'li öğrencilerin (o çağrılarından sonra bütün öğrenciler, bir dakikalık saygı duruşunda bulundular ve katliamı lanetlediler. 

İstanbul Üniversitesi 
Ön Asya bölümünde, de Beşiktaş katliamı kınandı 

Ege Universitesi kampüsünde toplanan 1500 
kişilik bir öğrenci grubu, Tıp Fakültesi önüne kadar bir yürüyüş yaptılar. 
Güvenlik görevlileri, öğrencilerin Bornova merkezine kadar yürümeleri- ne izin vermedi. Bunun üzerine bir saat kadar bekleyen topluluk daha sonra sakince dağıldı. Yürüyüş sırasında 'Katiller Bulunsun Hesap Sorulsun' şeklinde sloganlar atıldı. 

Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisine bağ h Gazetecilik ve Halkla İlişkiler ile Dişçilik Yüksek Okullarında öğrenciler, kafeteryanın bombalanması olayını protesto etmek için boykot yaparak derslere girmediler. 
Okul içinde slogan atan ve pankart asan öğrenciler daha sonra dağıldılar. 


(Baştarafı 1. sayfada) Kasım ayı başında yapılan CHP Kurultayından sonra, her an feshi beklenen Genel Merkeze muhalif il örgütlerinin durumu dün yapılan toplantıda görüşüldü. Kurultayın hemen ertesinde kesin gözüyle bakılan fesih işlemlerinin zamanlaması konusunda Genel Yönetim Kurulu üyeleri arasında görüş ayrılıkları bulunması, kararın alınmasıni geciktiriyor. 
Özellikle marttan sönra iktidarda alternatif olunacağı düşüncesinin kuvvetlenmesi, birçok üyenin fesihlere karşı tutum almasında etkili oldu. Bu düşünceyi taşıyan üyeler, iktidar olma ihtimalini gözönünde tutarak başta İstanbul olmak üzere bütün muhalif örgütlerinin feshedilmesinin erken olacağı görüşündeler. Ayrıca, Genel Başkan Bülent Ecevit'in de aynı görüşte olduğu öne sürülüyor. 
Karşı görüşte olan üyeler ise, fesih kararları- nın bir an önce alınması- 


emniyet ve milli eğitim müdürleri veya vekilleri hazır bulundu. 
Başbakanlık Müsteşarı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarvekili Turgut Özal, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Oramiral Arif Akdoğanlar, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarvekili Korgeneral Bülent Türker, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Durmuş Yalçın, Genelkurmay Başkanlığı Sıkıyönetim Koordinasyon Başkanı Tümgeneral Selahattin Cambazoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun, Emniyet Genel Müdürü Rafet Küçüktiryaki, Ankara Sıkıyönetim yetkilileri ve Emniyet Genel Müdürlüğü ileri gelenleri de toplantıyı izlediler. 
MILLI GÜVENLİK 
KURULU TOPLANTISI 
Bugün yapılacak olan 


TÜRKİYE ZİRAİ DONATIM KURUMU BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN (YAPAY GÜBRE TAŞITTIRILACAKTIR) 


1- Kurumumuzca, Bandırma, Çanakkale ve Gemlik Limanına gelecek gübrelerin çeşitli mahallere nakli- 


yesi yaptırılacaktır. 


2- İhalenin yeri, günü ve saati aşağıda gösterilmiştir. 


LİMAN 


İHALE TARİHİ 


İHALE SAATİ 


İHALENİN YAPILACAĞI YER 


GEMLİK 
BANDIRMA 
ÇANAKKALE 


21.12.1979 
25.12.1979 
28.12.1979 


14.00 
14.00 
14.00 


Gemlik Şube Müdürlüğü 


Bandırma Şube Müdü 


Çanakkale Şube Müdürlüğü 


3- İhaleye iştirak etmek isteyenler şartnamemizi Bal.«esir, Ankara, Eskişehir, Sakarya, İstanbul Bölge 


Müdürlükleri ile Bursa, İzmit veya ilgili Şube Müdürlüklerimizden temin edebilirler. 


4- İlgilenenler gerekli teminatı yatırarak ihale saatine kadar kapalı teklifleri verebilirler. 
5- Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 


İlan olunur. 


Adres: Nuruosmaniye Cad. 3/3. 
Cağaloğlu - İstanbul 
Tel:26 52 44 - 22 49 54 
İdare Tel: 26 5437 
Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst. GONTUR Dağıtım: GAMEDA 


BOROLAR, 
ANKARA: Meşrutiyet Cad. 32/8, Kızılay Tel: 25 38 69 O 
İZMİR : Özgüler İşhanı, 452. Sok. 25/3, Konak Tel: 13 1090 
— 25 25 54 (JADANA: Atatürk Cad.113. Sok. Sefer İşhanı Kat:3 No:16 Tel: 103 42/0) TRABZON: Cumhuriyet Mah Kasım Sok. 27/10 Tel: 39 00 [O SİYARBAKIR: Beyazıt 
İşhanı, Kat:3, No:30, Dörtyol Tel: 3857 


Basın: 25823 - 1346 


YURTDIŞI BÜROLARI 


Burgstr. 78 
6 Frankfurt 


ALMANYA 


JM 60 | 75017 Paris 
Tel: 
0611 437 595 


BELÇİKA 

188 rue 
losphat, 

1030 Brüxelles 
Tel: 6472 120 


FRANSA 
95 Rue de la 
Jonguiere, 


Bir öğretmen... 


(Baştarafı 5. sayfada) dı. Yetkililer soruşturma- nin sürdürüldüğünü bildirdiler. 


r 
Tarsus'ta 
Tarsus Fen Lisesi bahçesinde üç gün önce zincirlerle dövülen sağ gö- 


rüşlü Nihat Kılıç adlı” öğrenci din öldü 

Öte yandan, silahlı ve maskeli 4 kişi dün sabaha karşı Mersin yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunu soydular. Soygun 


cular 400 bin lira alarak kaçtılar 


Istanbul'da 


MHP Beşiktaş İlçesi 
2. Başkanı Tevfik Altan dün akşam silahlı saldırı sonucu öldürüldü. 

İstanbul Emniyet nöbetçi müdürlüğünden alınan bilgiye göre Beşiktaş Meslekiye Caddesinde çalışmakta olan Tevfik Altan saat 19.30 sıralarında kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayda ağır 


yaralanan Tevfik Altan hastaneye kaldırılırken yolda öldü. - 


Zeytinburnu ve çevresinde dün erken saatlerde yapılan operasyonlar sonucunda ise kuşkulu görülen 28 kişi gözaltına alındı. Saat 03.00 de başlayan :05.30'a kadar süren aramalar sırasında gözaltına alınanlarla ilgili soruşturma sürdürülüyor 

Bu arada Taksim Pürtelaş sokakta önceki akşam saat 19.00 sıralarında bakkal Mustafa Albayrak'ı öldürerek kasadaki paraları alan Meh- 


CHP Genel Yönetim... 


nı ve bu konunun sonuçlandırılmasını istiyorlar. 
Bu grup da Ecevit'in kendileri gibi düşündüğünü iddia ediyor. 
GÜNDOĞAN, 
CEM VE SÖZEN 

Bu arada, İstanbul İl Örgütünün feshedilmesinin hemen hemen kesinleştiği ve hatta yeni il yönetim kurulu için bir müteşebbis heyet oluşturulduğu söyleniyor. İstanbu! Eski Senatörü Fikret Gündoğan, TRT Eski Göriel Müdürü İsmail Cem ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Nurettin Sözen'in il başkanı olacağı yayılan söylentiler arasında. 

ÖNLEM PAKETİ VE 
HÜKÜMETİN ASAYİŞ 

PROGRAMI 

CHP Genel Yönetim 
Kurulu örgütsel sorunların dışında önlem paketi 


ve hükümetin asayiş programını da değerlendirdi. Genel Sekreter 


Yardımcısı ve hukuk işlerinden sorumlu Gümüşhane Milletvekili Erol Tuncer bu konuda toplantıya bir rapor sundu 


Milli Güvenlik Kurulu toplantısında esas olarak sıkıyönetimin uzatılması konusu görüşülecek. Bu arada sıkıyönetimin başka illeri de kapsayacak şekilde genişletilmesi ve silah kaçakcılığının da sıkıyönetim kapsamına alnması üzerinde durulacak. 

Ayrıca, NATO toplantisina katılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral 


Kenan Evren, Milli Savunmâ Bakanı Ahmet İhsan Birincioğlu ile 


Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen'in Brüksel' 
de NATO toplantısında yapılan görüşmeler ve alınan kararlar konusunda «Kurula bilgi verecekleri bildirildi. 

Erkmen'in ikili temasları, bu arada özellikle de Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Rallis'le yaptığı görüşme konusunda Kurula bilgi vermesi bekleniyor. 

BAKANLAR KURULU 

Milli Güvenlik Kurulunun sıkıyönetim konusunda alacağı tavsiye kararları bugün geç suatler- de toplanacak Bakanlar Kurulunda görüşülecek. 

Bakanlar Kurulu sıkıyönetimin uzatılması konusundaki önerilerini bir Başbakanlık tezkeresiyle TBMM'ye iletecek. 

TBMM TOPLANTISI 

TBMM ise yarın saat 15.00'te yapılacak toplantısında sıkıyönetimin uzatılması konusunu görüşecek. 

Sıkıyönetimin uzatılmasında AP'nin kesinlikle olumlu oy vereceği öğrenildi. 

CHP'nin o sabah yapacağı 


ise durumu grup 


isveç 
Gürgün, 


Duvgrand S/A, | Bildstr.53, 


Utrecht y! Tel: 


db» Tel: 
Tel: 08/296 628| 31 4761 


342172 


met Yanık, Mehmet Çelik ve Vedat Yıldız ,ekiplerin yaptığı arama sonucu bir tabanca ve sekiz mermi ile yakalanarak gözaltına alındı 


izmir'de 


Dün kentin çeşitli yerlerinde yapılan korsan yürüyüşler trafiğin bir süre aksamasına neden oldu. 

Fevzi Paşa Rulvarı, Karabağlar ve Alsancak semtlerinde yollara benzin dökerek yakan bir grup daha sonra olay yerinden kaçtı. Çıkan yangınlar itfaiye tarafından söndürüldü. 

Bu arada kentin çeşitli yerlerine de bombalı 


pankartlar asıldı. Pankartlar güvenlik kuvvetleri tarafından etkisiz 


hale getirildi. 

Öte yandan Ödemiş' 
te, cezaevine silah sokmak istediği öne sürülen Ödemiş Cezaevi Müdürü Veli Tektaş tutuklandı. 


Ardeşen 


Rize'nin Ardeşen ilçesinde bir süre önce lise binası önünde yaylım ateşi açarak 3 polis memurunu yaralayan 
Adem Oğuz yakalandı. 

Oğuz, yakalandıktan sonraki ilk sorgusunda suçunu itiraf etti ve cezaevine gönderildi. 


Gaziantep'te 


Dün sabah saat 07.30 
sıralarında Arif İnce adlı sol görüşlü bir genç kimlikleri belirlenemeyen bir grubun açtığı tabanca ateşiyle ağır şekilde yaralandı. 


İŞÇİ VE ESNAF 
KOMİTELERİ 

Genel Yönetim Kurulu, gündemin 3. maddesi olarak yakın zamanda kurulan işçi ve esnaf komitelerinin çalışmalarını da gözden geçirdi. Bu komitelerin çalışmalarından sorumlu Genel Sekreter Yardımc'sı Metin Somuncu da Genel Yönetime bilgi verdi. 

İşçi ve esnaf komiteleri, CHP 24, Kurultayında görüş birliğine varılan toplumsal örgütlenmenin gerçekleşmesi amacıyla kurulmuştu. 

CHP bu arada önü müzdeki günlerde yapılacak belediye başkanlığı seçimlerini de görüştü CHP'li Niğde Belediye Başkanının ölümü nedeniyle, yeni seçim ocak ayı içinde yapılacak. 

14 Ekim seçimlerine 
bağlı olarak CHP'nin son yapılan belediye başkanlığı seçimlerini kaybetmesi tartışılarak, önümüzdeki seçimlerde uygulanacak siyaset bu bakımdan da değerlendiril- 


toplantısında değerlendi receği, yeni illerin ilave edilmemesi durumunda sıkıyönetime kabul oyu verme kararı alacağı bil dirildi. 

MSP'nin ise son gün lerde Akıncılar Derneği ve bazı M5P'lilerin evlerinin araması nedeniyle, sıkiyönetir:e olumlu oy verme konusunda tered dutlü olduğu ifade edildi 

MHP'nin nasıl bir tutum alacağı ise merakla bekleniyor. Çünkü MEP uzun bir süredir sıkıyö 


helime ret oyu vermek teydi 

Öte yandan, "Önlem Paketi" olarak adlandı nlan tasariların meclis 


lerden acele geçirilmesme karşı çıkan CHP ve MSP Genel Başkanlarıyla Başbakan Süleyman Demirel’ in birer görüşme yapaca gi bildirildi. 

Başbakanım perşembe günü Erbakan, cuma günü Ecevit'le görüşeceği, aynı gün Cumhurbaşka 


nina temasları konusunda bilgi 


vereceği belirtildi 


(Baştaralı 1. say Pada landığını söyledi 
Sezgin. yaplığı açık lamada özetle su görüş lere yer verdi 
“IMF Hevetiyle tek 


nik düzeyde yapılan ça lışmalar olumlu olarak sonuçlanmıştır. Çalışma larını bitiren heyet yarın (bugün) Washington'a dö necektir, Heyetin hazırla yacağı rapor, IMF'nin Yönetim Kuruluna sunu lacak, kurulun kararından sonra ikinci dilim 
İ çekme hakkı kullanılabi 
| lecektir." 


HOLLANDA į İSVİÇRE 


Ch. des Cotes I 
1020 Renens 


3 aylık 450 TL 
6 aylık 900 TL 
1 yıllık 1800 TL 


3 aylık 675 TL 
Gaylık 1350TL 
1 yıllık 2700 TL 
Not: Bu ücrete gönderilen ülkeye göre uçak postası ücreti eklenir, 


Gazetemizin... 


Bu anlaşma yapıldığı günlerde AYDIN-LIK'ın düşmanları "İki ay dayanamazlar" diyorlardı ve bir yandan da Vatan yöneticilerini, gazetenin satılmaması konusunda etkilemek için "Bunlar borçlarını ödeyemeyecekler"' deyip, anlaşmayı bozmaya çalışıyorlardı. Bu çabalar etkisiz kaldı, Vatan gazetesini satın aldık ve AYDINLIK olarak yayına başladık. 

AYDINLIK borçlarına sadıktır. 1,5 yıllık yayın hayatı bunu ispat etmiştir ve basın alanında, Babıali piyasasında, gazetemize bu yönü ile de son derece güve- 


nilmektedir. 


Vatan gazetesine olan borcumuz da günü gününeödenmiştir Artık AYDINLIK' ın borcu kalmadı. Bu durum gazetemizin maliyesini rahatlatmıştır. 

Aradan geçen 1,5 yıllık süre, kazandığımız tecrübe ve borçlarımızın ödenmiş olması, AYDINLIK'ın toprağa daha da sağlam bastığını, temelinin sağlamlaştığını göstermektedir. AYDINLIK bu sağlam temel üzerinde önümüzdeki dönemde hızla gelişecek, yükselecektir. 

Daha Güçlü, Daha Güncel Aydınlık' larda buluşmak dileğiyle... 


“Üç anarşist... 


(Baştarafı 1. sayfada) yasalara müsaade etmeyiz" dedi. 

Şener Battal, Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanununda öngörülen değişiklikleri (o hatırlatarak, polise hiçbir makama bilgi vermeksizin konut ve üst arama yetkisi verilmesine kesinlikle karşı olduklarını bildirdi ve şöyle konuştu: 

“Bugün polisimizin içinde çeşitli ideolojik saplantılar vardır. Bunlara nasıl güvenilir? Bir polise nasıl konut arama yetkisi o verebiliriz? Bu yasalardan çıkacak kötü olaylardan biz sorumlu oluruz. Bunları mutiaka incelememiz gerekir. Birkaç anarşist bulmak için toplumda huzursuzluk 


yapacak, bU milyonu huzursuz edecek yasa maddelerine ve yasalara misade etmeyiz." 


KARAGÖöZOĞLU 


CHP Millet Meclisi 
Grup Başkanvekili Coşkun Karagözoğlu da anarşiyi önleme konusunda CHP hükümeti döneminde hazırlanan önlemler paketinin kendi içinde bir bütünlüğünün bulunduğunu söyleyerek, “Demirel hükümetinin bakanları ayn. yasa tasayılarını Meclise getirip, verilecek önergelerle istekleri doğrultusunda çıkaracaklarını söylüyorlar. Madem bizim önerilerimizi o benimsiyorlar, bütünlüğünü bozmamaları gerekir" dedi. 


CHP'li Kumaş atamalara ilişkin soru önergesi verdi 


eKültür Bakanlığında çalışanlar sürgünleri protesto etti 


HABER MERKEZİ 
RABZON CHP Milletvekili Rahmi Kumaş, hükümetin atamalarla ilgili tutumuna karşılık Başbakan Süleymen Demirel'in yazılı oiarak cevap vermesini istediği bir Soru Önergesi verdi. 
Kumaş önergesinde “Kurduğunuz bu azınlık hükümetiyle kamu görev lilerini acımasızca bic'b kıymaktasınız" dedi. 
Biçilip kıyılamayan! - rın da açık artırmayla pro zarlık konusu yapıldığırı söyleyen Kumaş, TRT'de yapılan değişiklikleri de eleştirdi. Kumaş. Başbakanın TRI"'yi de kendi anlayışına güre yönetme- ye başladığını ifade etti- 


TiKP: “TiKB’ nin 
TiKP ile hiç bir ilgisi yoktur” 
ANKARA (ÖZEL) 
ÜRKİYE İşçi Köylü Partisi bir açıklayaparak “"TİKB" ile TİKP'nin. bir ilgisi olmadığını bildirdi. 


TİKP'nin açıklaması şöyle: 
“Kendisine "Türkiye 


İhtilalcr Komünistler Birliġi" adını takan ve rumuz olarak "'TİKB"'yi kullanan sahte solcu bir örgüt, provokasyon biidirileri yayınlamakta ve terör eylemleri yürütmektedir. 


“Kullandığı rumuzla partimizin adını çağrıştırmayı ve partimizi 


anarşi içinde gösterme- yi hedeflediği belli olan bu provokasyon örgütü konusunda basını ve kamuoyunu uyarıyoruz." 


TİKP Çorlu İlçe 
Örgütü kuruldu 


4i İRDAG(ÖZEL) 
Vürkiye İşçi Köy ü Partisi Çorlu İlçe 


jrgütü kuruldu 
VİKP Çorlu İlçe Örgülünün Yönetim 
Kurulu şöyle 

Servel Gökçen 
(Başkan, işçi), Hüseyin Diler (işçi), 


Muñħarrem Pire (öğretmen), Hüseyir. Pi- 
(matbaacı), Ali 
Doğan (serbest ) 


İLAN TARİFESİ 


2.4.6. sayfalar (Sütun sır) 250 TLO 3.5.7, sayfalar (Sütun/snt) 300 TL 8. sayfalSütun /snt.) 400 TL OS. sayfa renkli (Sütun/snt.) 
500 TLO Yayın ilanı (Sütun/snt.) 100TL O 
Doğum, Evlenme, Ölüm (5 situn/snt.) 500 TL LD) Küçük İlanlar (Keimesi) 10 TL 


ği önergesinde sorularını beş maddede topladı. 


Kumaş'ın önergesi şöyle: 
"l. Üst düzeyde bir 


kamu kuruluşu yöneticisini 'pazarlık' yaparak görevden almak Anayasa" 
nın özüne, Siyasal tutarlıhğa, siyasal ahlaka sığar mı? 

"2.14 Aralık 1979 
günkü Resmi Gazete'de çıkan Bakanlar Kurulu kararına göre TRT Genel Müdürlüğü "açık"' bulunmaktaymış. Kararname 
13 Aralık 1979 günü hazırlandığına göre, TRT Genel Müdürlüğü ne zaman açık duruma sokulmuştur? 

"3.TRT gibi çok önemli bir kuruluşun Gene! Müdürlüğünü yurtsdışı bir göreve gitmek için araç yapan Bay Cengiz 'Taşer'in yurt dışında çalişir olmasından eline geçecek kesintisiz paranın tutarı nedir? 

“4. Bay Cengiz Taşer yurt dışında hangi göreve atanmıştır ve eline ay- da kesintisiz kaç lira geçecektir? 

"5, 3 ve 4, sorulardaki paraların toplamını TRT Genel Müdürlüğünün bir yıllık maddi değeri (bedeli) sayabilir miyiz?" 
TKİ'DE BİR MÜZİSYEN 

Öle yandan, TKİ'ye bağlı Kömür Satış Tevzi Müessesi Müdür Yardımvılığına Ankara'da turislik bir otelde geceleri piyano çalan müzisyenler- den Vedat Gür getirildi. 

PROTESTO 

Kültür Bakanlığında çalışan memurlar, bakanlıkta çalışan memurların sürülmesini protesto ettiler, Protesto eylemine katıldığı iddiasıyla beş memur gözaltına alındı. 

Cuma günü 15 memurun Erzurum, Elazığ gibi yerlere sürgün edilmesi üzerine memurla; toplu halde bakan ve müsteşarla görüşmek istediler. Ancak bakan ve müsteşar yerlerinde bulunamayınca, memurlar topluca “sürgünlere ve kıyımlara son” diye bağırarak gösteri yaptılar. 

Bakan ve müsteşarın ortalıkta görülmemesi üzerine memurlar, işlerinin başına döndüler. Gösteriden sonra bakanlığa, jandarma ve polisin geldiği ve gösteriye katıldığı iddiasıya beş memuru gözaltına aldığı bildirildi. 


0Z9-07£77 


şahıs görülüyor. 


MHP tilerin Gesi zamanlarda esnaftan ve çevre sakinlerinden zorla para lopladıkları görülüyordu. Yukarıda Kilim Pastanesinden para isterken yakalanan 


Şimdi de ülkücülerin geçimlerinin nasıl sağlandığını, nere lerde barındırıldığını soruyorlardı. Ömer Tan- 


lerini anlattı ; 


Gazeteci— Ben 


6 Alınmış Ülkücü arkadaşlarını Ziyaret adar ve bu siyaret sirasinda 
onların öezegvinde? perişan halde ,bulunduklarını, avukata veraösk paraları alra; dığını görarekk onlara, yardım edeceği 'vaadiğan bulunur Ve atanbulá; “dönüşünde para oldo edebildanin yollarını arar, Bu arada konuyu aynı Gürün 'fahip arkadaş ları Naoi- Yıldırım,Çalal Abay. Mobmet Yılmaz ve Kuotafa adındaki” drkadeşlerın Y açar. taklif- uygun görülüp birlikte “para yolları aranmayabaşlandığı: bir Firaga, 


davr; 


Togra b”. 


Me 


Musa Berdar Ülken girer, va bu şahsınaraoslığı ila foak Ege “adındaki t-snndg gantaf olu ile- para“ tenin’ etmeyi 
j bir tegit. yaptıktan gonra Mehmet Yurkren'in dükkanının 8 


v aşi karar 


Bu karapdan sonra konu İst. Ulku ocakları derneği üyesi ve Milliyetçi, 


parvisi'gonçlik kolları İst,Şubasi başkanı Menmet Özkala 


'a anlatılıp 


andan “olayda kullanılacak vasita istenir, Mebmat Özkalıçtadar w tor 1'adına kayışlı olup MEP. tarafından kullanılan, 34 20 443 plaka syaa 91000 Ma bu ğı ların'emrine vaba'ia eder, j z 


MHP Gençlik Kolları arabası ile cezaevindeki ülküdaşlarına yardım için Çem berlitaş'ta ta kuyum cu dükkanını soyan komandoların MHP'nin arabasını soygunda nasıl kullandıklarını anlatan ifadelerinin fotokopisi 


Ülküc 


üler, MHP'den 


resmi görev alıyor 


© MHP, sandık müşahidi olarak ülkücüleri kullanıyor 


ülkü Ocağına üye olmayan Tanlak bile MHP'yi temsil eden seçmen yazım müşahidi olmuş 


. Ömer Tanlak'ın açıklamaları MHP ile Ülkü Ocakları arasındaki bağı İyice. ortaya koyuyordu, Parti üyelerinin yapması gereken işlerde ülkücüler -kullanılıyordu. 

Silahların, cinayet ve diğer şiddet eylemlerinin emirlerinin MHP'den geldiği, o ülkücülerin seminerlerde MHP' liler tarafından eğitildiği bir bir ortaya çıkmıştı, Şimdi de yasal olarak sadece parti üyelerine verilmesi gereken işlerde ülkücülerin, hatta ülkü Ocaklarına üye bile olmayanların nasıl kullanıldığı konusunu soruyordu gazeteciler: 

Gazeteci— Peki, 1977 seçimlerinde faal bir görev aldın mı sen? 

Tanlak— Yok, yalnız müşahit olarak dolaşacaktım, Hatta yazıldım. Daha sonra bıraktım. 

Gazeteci- Veya sizin Ocaktan olanlar... 

'Tanlak— Onlar aldılar. 


SANDIK BAŞLARINDA BÖLGELERDEN GELEN ÜLKÜCÜLER BEKLİYOR 


Gazeteci— Görev yapıyordu? , 

Gazeteci— MHP müşahidi mi oldular? 

Tanlak— Sandık 

« bekliyorlardı, 

Gazeleci—Ne müşahidi olarak? Benim bildiğim sandık müşahidi partililerden olur, yani 


alanlar ne 


başlarında 


yasal partiler ancak sandık başında müşahit bulundurabilir. 
Gençlik kollarından bir adam olmaz. Z 

Tanlak- Hayır, partinin tavsiye ettiği her bölgeden a 


damlar gelip mesela o bölge — 


de sandığın başını bekliyor» du. Mesela MHP Gençlik Kollarından bir kişi gönderilmi$se, dört kişi beş kişi de bölgeden geliyordu. 


Gazeteci— Onlar resmen değil 


de, onun yardımcısı olarak bulunuyor, sandığa bakmak üzere. 

Tanlak— Evet. 

Gazeteci— Mesela bunların içinde Etlik ülkü Ocaklarından MHP'nin resmi müşahidi olarak görevlendirilen kimse var mıydı? - 


ISTEYEN ÜLKÜCÜ RESMEN MUŞAHIT YAZILABİLIYORDU 


'Tanlak— Şöyle bir kağıl vardı, reshen müşahit yazılabilmesi için. İsteyen dilediğini yazıyor: du, Seçmen sayımlarında falan bu tip şeyler oluyordu. 

Gazeteci“ Hayır, şunu söyle- 


yeyim, mesela partiler - resmi müşahitler gösteriyorlar, benim artimin şu sandık başında 'müşahidi Ali, Sizin Etlik derneğin- de bu tip resmi müşahiller var mıydı? 
"Tanlak— Vallahi, onu bilemeyeceğim. 


“Gazetleci— Siz dediniz ki, ben müşahit olarak yazıldım, sonra vazgeçtim. Siz neyin müşahidi olarak yazıldınız? 

Tanlak— Seçmen Sayılarını belirlemek için. 

Gazeleci— Seçmen müşahidi olarak, 

Gazeleci— Gene de parli resmi görevlisidir o. 

Gazeleci— Başka türlü olamaz zaten. 

Gazeleci— Yani siz MHP' yi temsilen yazıldınız. 

'Tanlak— Evet, 

Gazeleci— Peki, bunlar size, Ülkü Ocaklarının Türkiye çapında kaç tane üyeleri var, kaç tane ucak var, seminerlerde böyle şeyler söylemişler miydi? 

'Tanlak— Vallahi, en son biiyük yürüyüş Vardı Ankara’ da, 
500 bin kişinin katıldığını söylediler, 

Gazeleci— Meşhur, hani şu Hamido'nun ölümünden önceki yürüyüş, 

Gazeteci— İşle o zaman 500 
bir demişler. 

Gazeteci—500 bin mi diler? 

'Tanlak— Evet, 

Gazeteci— Peki, sen görmedin mi 500 bin Kişinin KA nı? 

Tanlak— Grubun içinde olduğumuz için fark edemiyorduk. 

"Gazeteci—Sen ( bağırıyorsun sadece... 


yazım 


de- 


© Paralar, ioplanıyor 


© MHP Genel Merkezi, Ülkü Ocakları ve çeşitli yurtlarda yatılıyor 


gazeteciler 


lak o konuda da bildik- 


özel bir şey. sormak istiyorum: Sen ailender koptun. Etlik Ülkü Ocaklarıyla birlikte çalışmaya 


başladın. Yaşamını nasıl sağlıyordun, yemeni, içmeni, barınmanı, mesela slah bulunduranlara o silah, cephane, vs. yi? 
Silah cephaneyi bir yana bırak da, onun örgütten sağlandığını söyledin. Yaşayışınızı nasıl sağlıyordu sizin? Harçlık veriyor muydu? Yoksa bir yerde kâmınızi doyuruyor muydu? Nerede yatıyordunuz? Evlere mi dağıtıyorlardı? Merkezi bir şekilde? Yoksa kendiniz mi yer buluyordunüz? 


Tanlak 


Bekar evleri vardı, daha sonra yurtlar, Site Yurdu, Ziraat Yur du, Giresun Vurdu falan gibi yurtlar. Para konusunda ise militan güçler, Erol Türkmen, Ali Bü lent Orkan gibi kişilere dilediği kadar yardım yapılıyordu 


Gazeteci— Peki, siz nasıl geçiniyordunuz? 

Tanlak —Ben pek devamlı kalmıyordum. Mesela Antalya'ya gittikten sonra gelip bir ay kaliyor dum ,dönüyordum 

Gazeteci— O arada onlardan mı geçiniyordun? 
Gündelik yi geçiniyordun? 

Tantak— öyle bir şey 


oluyordu işte 


Gazeteci— Bu bekar evlerini kim kuruyordu? 
Tanlak— O ebele rin bekar evleri vardı 


Gizeteci— Ha, üç dört kişi kendi aralarında ev 


e 


Çemberlitaş'ta kuyumcu dükkanını MHP'nin 


kayıtlı arabası ile soyduktan sonra yakalanan şahıslar ısrarla yüzlerini 


fotoğrafçılardan gizliyorlardı. Olayın sanıkları aynı zamanda Kumkapı Nişanca'da üslendikleri Artvin Öğrenci Yurdundan Çevre halkına ve esnafa baskı yapıyorlardı 


tutuyor. Sonra da oraya gidince sana diyorlar ki, git şunun evinde yat, 


Ülkü Ocaklarında yatıp kalkan çok 


Tanlak— Evet, Zaten ülkü Ocakları vardı yatmak için. Etlik ülkü Ocagı falan 

Gazeteci— Ocakta yatılıyor muydu? 

Vanlak— Tabu. 

Gazeteci— Kaç yatıyordu? 

Tanlak— Belli olmuyordu, beş kişi yatıyordu, on kişi yatıyordu. 

Gazeteci— Size kimlik veriyorlar mıydı, Ülkü Ocakları üyesi falan diye... 


Tanlak— Hayır. Salon Hatıra diye bir yerden aldım kimlik 


Etlik ülkü Ocağının 
200 üyesi varsa, 
30' u kayıtlı, diğerleri illegal 


kişi 


Gazeteci— Size Kayıtlı üye falan diye bir kimlik vermiyorlar mıydı? 


lanlak- Yok 


Gazeteci— Peki, Ulkü Ocaklarına kayıtlı olanlar için defter falan var mı? 

Tanlak— Tabii, 
Gazeteci— Senin ismin 


Ülkü Ocaklarının 
200 üyesinden 30'u kayıtlı, diğerleri illegal 


esnaftan silah zoruyla 


© Silah ve mermi de haraç parası ile alınıyor 


© Cezaevlerindeki ülkücülere de haraç parasıyla bakılıyor 


© Cinayet işleyen militanlara dilediği kadar para veriliyor 


var mı orada? 
Tanlak— Hayır 
Gazeteci— Niye? 


Tanlak— Bilmiyorum, ben kaydolmadım 


Gazeteci— Veya kay- 


detmediler. 


Tanlak— Kaydetmeme gibi bir durum yok da, kişileri kaydetmek için pek fazla üzerine düşmüyorlar. Zaten bir sürü bağlama oluyordu. 

Gazeteci— Yani diy>- lini ki esasında 200 kişileri var ama 30 kişi kaydediyorlar. 


Gazeteci— Başkan sen illegal olarak çalışacaksın demiş. Değil mi? 

'Tanlak— Daha sonraki şeylerde illegal görevler verildi bana. Etlik içinde, 

Gazeteci— Ne gihi? 

'Tanlak— Piyangotepe olmadan dört beş ay önce falan yeni bir yönelim kurulu, başkan falan seçildi, O zaman görev verildi bana, 

Gazeteci— Peki, bu başkanlar sık sik değişiyor diyorsun, . nasıl oluor böyle, durup durur- en istifa mi ediyor? 


'Tanlak— Hayır, polis mesela yönetim kurulundan bir kişiyi aldığı zaman arkasından başkanı falan alıyor ve mecburen değiştirmek zorunlu oluyor. 

Gazeteci— Resmen mi değişiyor, yoksa... 


ULKÜDAŞLARIMIZIN 


'DÜKKATINE . 


{Aydınlık | 


İDAMA (Yildiz) 'ni beli ülkücü arxadaşlarih, Serencebey Yokuşu No: 33 Beşik- 


taşıadresine müracaatları 


halinde. kayıt iş- 


lemlerinde. yardımcı olunacak ye yatacak yer * temin edilecektir. 


+ Telefonlar: 


61 96 82 
: -21 37 79 


NOT: Kayıtlar'24 Eylül Pazartesi günü başlıyor, 


Genç yaşta evlerinden, ailelerinden rinde kalarak yeni maceralara itiliyorlar. 
sinde yayınlanan bir ilanın kupürü görülüyor. 


oparılan ülkücüler ii bekar evle-Yukardaki kupürde Hergün gazete-Ülkücülerin çağrıldığı ev MHP 


Genel Başkanı Alpaslan Türkeş'e ait. Bugüne kadar çeşitli saldırı olaylarında 


üs olarak kullanıldı. 


'Tanlak— Yok, ueğil. 

. Gazeteci— Yani size Abdurrahman Sarı gitti. 
Ahmet geldi diyorlar. 

'Tanlak— öyle 

Gazeteci— Ama resmi birşey yok. Hâlâ kağıt üzerinde (o Abdutrahınan Sarı Başkan gözükü 

Tanlak— vet 


resmen 


Aidat vermayeni uçurma planı 


Gazeteci— Peki, sen illegal görev olarak ne yaptın mesela? 


— 


Tanlak— Ben fırsat bulamadım bir .ey yapmaya. Bir sürü şey yaptık. Hatta bir tüpçünün bombalanması vardı. 


Tüpçü bombalanacaktı. 

Fakat çok büyük ölü çıkar diye yapmadık. 
Gazeteci— Tüpçü mü? 


Tanlak— Bombalana caktı 

Gazeteci— Dükkanını mı bombalayacaktınız? 

Tanlak—Ben pek yanaşmadım. Çok büyük ölü çıkar diye, Bir apartmanın altındaydı 

Gazeteci— Niye bombalayacaklardı orayı? 

Tanlak— Bu kişi aidat falan vermiyordu 

Gazeteci— Siz aidat topluyor muydunuz? 

Tanlak—Topluyorduk 

Gazeteci— Resmenmi? 

Tanlak— Hayır, resmen değil. Haraç olarak 

Gazeteci— Mesela dükkanlara gidip makbuz veriyor muydunuz? 

Tanlak— Makbuz vermiyorduk. 

Gazeteci— Ne dunuz? 

Tanlak — Aidatın bu kadar diyorduk. Bunu ve receksin. 

Gazeteci— Gidiyor -> dun, veriyordu ama. Ne kadar mesela? 

Tanlak— Artık o insafa kalmış 

Gazeteci— Beşyüz, üçyüz neyse, adamına göre, gücüne göre para istiyordunuz. 


diyor- 


Tanlak-— Genellikle. 
Gazeteci— Bunları size başkan mı tanzim ediyordu? Şundan şu kadar, bundan bu kadar diye? 
Tanlak— Tabii. 
Gazeteci— Yani şu adamdan üçyüz lira alacaksın diyordu, sen gidip üçyüz lira istiyordun, Tanlak— Vermeye de mecbur oluyordu. 


Gazeteci— Tabii, yorum sıkıntısını mın. (Gülüşmeler) 

Gazeteci— Böyle bazı tespit edilmiş ödemeler söyleyebilir misin? Mesela tüpçü ne kadar verecekti de vermedi. Manifaturacı, ya da filanca lokanta sahibinden ne kadar alınıyordu? 


anlıada- 


Başını Haznedar Ülkü Ocakları Yönetim Kurulu üyesinin çehtiği silahlı gasp çetesini silahlı çatışmadan sonra yakaladılar. 


Tanlak— Resmi bir rakam veremem de, tüpçü en son vermedi ve gelenleri polise bildirdi. Polis de bir iki kişiyi yakaladı. 
Onun üzerine bombalanacaktı orası. Fakat ben yanaşmadım. 

Gazeteci— İstenen miktar neydi? 

Tanlak—O konuyu pek bilmiyorum. Bir rakam söyleyemeyeceğim. 
Para toplamaya gidenler başkasıydı. 


Haraç vermeyen esnafın dövülmesi. 
normal işlem 


Gazeteci— Peki, vermeyenlerden öldürülenler oldu mu? Yahut bombalanan? 


Tanlak— Benim bildigim dövülenler oluyordu. 
Dövülüyordu falan. Zaten genellikle pek o civarda oturup da vermeyecek kişi yok gibiydi. 

Gazeteci— Peki, herkesten alıyor muydunuz? 
Yoksa karşı görüşten olanlardan mı? 


'Tanlak— Herkesten. 


Gazeteci— Yani ada-MHP'li olsa da... 


Tanlak— O zaten kendisi veriyordu 

Gazeteci— Epeyce para geçer herhalde ele o yolla? 

Tanlak— Genellikle geçiyor. 

Gazeteci— Ne oluyor o para? 

Tanlak— Ceza vlerine gidiyor. Sigara, yemek... 


Gazeteci— Haaa, bunlar cezaevinde olan ülkücülere gidiyor, öyle mi? 

Tanlak— Evet, mermi alınıyor, silah alınıyor. 


ma 


j 


YARIN: 
Ölüm fermanı 


